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Alles is geschied zooals het den Heer beliefde,
dat zijnen H. Naam zij gebenedijd.
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MATHILDE WAEPENAERT

weduwe van

KAREL HAENTJENS,

geboren te Berlaere den 26 Juni 1855 en aldaar
overleden den 20 Maart 1926,

versterkil door de HH. Sacramerniten der stervenden

e

Van hare kinderjaren heeft zij den weg van
vrede en rechtvaardigheid bewandelt ; zij was een-
voudig, vreedzaam, godvreezend en standvastig in
haar geloof. Zij heeft haar huis met wijsheid be-
stuurd en haar brood in ledigheid niet geéten.
Daarom was zij bemind bij God en bij de men-
schen en blijft haar aandenken in zegening.

De dood is voor de rechtveerdige het einde van
den arbeid des ievens, de belooning der beproe-
ving, de kroon van hun strijden, Ook zonder vrees
zag zij haar einde naderen en onderwierp zij zich
aan den wil van God.

Beminde Kinderen, mijn ballingschap is ten
éinde, ik moet u verlaten, doch de scheiding zal
van korten duur zijn, welhaast zullen wij elkander
terugzien. Leeft dan als ware christenen door heton-
derhouden van Gods geboden en die der H. Kerk:
bemint elkander en vergeet mij nooit in uwe ge-
beden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 d. afl.)

Berlaere, O. De Henau, Koster.






