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.Dat God haar verkwikke in Jezus Christus."”
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GEDENK IN UW VROOM GEBED

MEVROUW
Anna, Mathildis VAN BEVER

woaduwe van de Heer

Omer, Prosper DE WANDEL

_Geboren te Oosterzele op 7 februari 1900
en rustig in de Heer ontslapen te Aalst
op 15 november 1985,
gesterk: door het Sacrament van
de ziekenzalving.

Zij was eenvoudig van hart en zocht de lof
van de mensen niet, Zi] was bazorgd om aan
God te behsgen en de medemens bij te
staan in zijn nood.

Anna geloofde vast in de kracht van de
H, Eucharistie. De zondag wag voor haar
de grootste dag van de week. De zondagmis
werd nooit opzi] geschoven.

Haar deven was een |lefdevolle toewijding
aan hen die O.L.-Heer gaf. Zij was voor haar
man de steun en de kracht die alles met de
daad en zonder veel woorden goed wist te
maken, Zij was een goede moeder, die aan
haar kindeten hel schoonste wist mee te
geven: geloofsbeleving en plichtbesef,

Na de dood van hasar echigenoot mocht zij
met vreugde zien hos de kinderen alles offer-

www. indeken.be

den om moeader terwille te zijn, maar de tija
spaside een rol: ouderdom,

Dz besiissing was hard voor haar. Zij kon
het niet alleen meer aan in haar huisje en
zou bij haar kinderen haar intrek nemen.
Nu dankt zij de kinderen en de kieinkinderan
voor hun moed en geduld in de laatste
levensjaren.

Moeder is niet dood. Zij ieefl voor esuwig bij
God: In da vaste hocop op sen eeuwig samen
zijm met allen die haar dierbaar waren.
Maria, Moeder van genade, Moeder van barm-
hartigheid, bescherm ons tegen de vijand en
neem ons op in het stervensuur,

300 dagen aflaat,

Kamial an Maria
HUYLEBROECK - DE WANDEL,

Marcal &n Cecile
DE WANDEL - DE PAEFPE,

De keinkinderen en achterkiginkinderen,

De families VAN BEVER, DE WANDEL,
BAEYENS en DE ROOVER,

danken voor uw aanwezigheid en blijken
van christelijk medalevan,

Uitg. V. Boxslael - V. d. Stricht Lutg., Balagem



