Euphrasia Van Bossuyt

Geboren op 09-11-1902 te Liedekerke
Overleden op 25-11-1993 te Aalst
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We zullen je missen, elke dag
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart

zul je met ons samenblijven.

.{.

Gedenken wij dankbaar

Mevrouw

Euphrasia Van Bossuyt

weduwe van Rufin Vanhuylenbroeck

Geboren te Liedekerke
op 9 november 1902
en godvruchtiqg overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 25 november 1993.

De families danken U
voor uw gebed en medeleven.

Lieve moeder, meter en meterke,

Wij keken naar jou op.
Jij was voor ons “ons opperhoofd”.

Jij was bezorgd om ons en stond steeds
klaar met goede raad.

Jij zong je liedjes thuis in je zetel,

op familiefeesten... kortom, jij bracht
een aangename sfeer, wij genoten ervan
en zongen graag mee.

Jij vertelde ons over vroeger, dikwijls,
gezellig bij elkaar.

ledereen luisterde, iedereen kende je
verhalen wel. We hadden ze immers al
zo vaak gehoord en (och...

ze verveelden ons nooit.

Vandaag nemen wij afscheid van jou.
Dit doet pijn, heel veel pijn...

We missen je, jouw plaals in ons huis
is nu leeg, maar in ons hart dragen we je
overal met ons mee.

Je familie,
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