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Wader. in uw handen beveel ik mijn geest.
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IN DE VREDE VAN KRISTUS
RUSTE DE ZIEL VAN
MEVROUW

EMMA VAN BOVEN

Weduwe van de Heer
ADOLF DECK
Geboren te Audegem. op 1l november 1897, en
godvruchtig overleden te Sint-Wiklsas, op 23 de-
cember 1962,
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken

Ze is goed geweest voor velen in haar leven, Dat
zullen thans zij die haar verliezen, moeten ondervin-
den. Ze heeft zich gegeven met eenvoud om te helpen
en bij te staan.

Voor haar wordt dit thans een onderpand wvan
eeuwige vrede. want God bemint de goedheid omdat
Hij zelf de ecenwige liefde is.

Daarom ook zullen wij over haar gestorven lichaam
met vertrouwen bidden voor de zaligheid van haar
ziel, opdat zij. die in haar leven goed iz geweest,
bij God de barmhartigheid des Heren moge onder-
vinden.

Laten wij bidden met onze Moeder de H. Kerk:
w God, die ons geboden hebt vader en moeder te eren,
wij bidden LUl om ontferming over de ziel van moeder ;
schenk haar vergiffenis over haar tekortkomingen. en
geef dat wij haar eenmaal mogen weerzien in de eeu-
wige vreugde des hemels. "'

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, vergeet mij
niet en bidt voor mij. Leeft steeds als kristene men-
sen. opdat de Heer U steeds bereid moge vinden om
voor Zijn rechterstoel te verschijnen.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Usw blijk van diep kristelijk medevoelen
in onze rouw was ons een zoete troost,

Wij bieden U hiervoor onze welge-
meende dankbetuiging.

De familien VAN BOVEN,
DECK,
PELEMAN
en DE COCK,

Begrafenissen : Jozef Verbracken, De Meesterstr, 70.
Drukkerl] Suy-De Pagie, Kalkstraat, 80, St.-Niklaas



