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Bij God alleen kan ik rusten,
van Hemn alfesn komt mijn heil.
{Psalm &2)

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

FLORENT VAN BROECK

Echtgenoot van Mevrouw MARLA DE PAUW

Geboren te Berlare op 15 maart 1305
en overleden te Dendermonde
op 22 november 1981
gesterkt door de H. Sacramenten

Gewezen bestuursiid van de Bond der Gepensioneerden
Lid van Ziekenzorg

Na een rijkgevuld leven van werken en zorgen is Florent
zacht en rustig in de Heer ontslapen. Zijn goede echigenote,
zijn kinderen en ook allen die hem hebben gekend mogen
van hem getuigen dat hij een man was waarin inzet en
dienstbaarheid ten volle aanwezig was. Dok buiten zijn
gezin heeft hij ziin sociale bewogenheid uitgedrukt, vooral
bij de gepensioneerden. Hij kon er moeilijk aftscheid nemen.
Het lag hem nauw aan het hart. In zijn levensavond thuis
bleef hij het huishouden verzorgen. Samen hadden zij het
geluk tot 60 jaar huwelijksleven te mogen vieren,

Hij was een eenvoudig gelovig man. Dat geloof heeft hij
mede vanuit Zijn gezin aan zijn kinderen meegegeven. Met
dankbaarheid werden zij als oudars door hun kinderen met
hetde omringd. Steeds waren zij hen nabij.

Heer, God, Gij zijt een God van liefde en trouw. Ook de naam
van deze mens staat geschreven in de palm van Uw hand,
Wij zijn heel dankbaar dat vader zo lang bij ons mocht
blijven. Geef moeder de sterkte om dit afscheid 1e dragen.
Wij bidden U : laat Florent nu voor eeuwig delen in uw liefde.

Maria, hulp der Christenen, bid voor ons allen.
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