Angéle Van Buggenhout

Geboren op 06-07-1915 te Aaigem
Overleden op 29-10-1996 te Zottegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Welzalig Angble, die ww God bebt erkend
in de zon en bet water .. in blawwe luchten.
Welzalig Angdle, die ww God hebt evkend
bij het zaaien of plukken der vruchten. a.s.

T
Gedenk in uw gebeden

MEVROUW
Angele Van Buggenhout

Weduwe van de Heer Maurice Nachtergaele

Geboren te Adigem op 6 juli 1915 en godvruchtig
overleden in het AZ Sint-Elisobeth e Zottegem op
20 okiober 1996, gesterkt door het H. Sacroment
der Zieken.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

——

Anggle,

Als een vallend blad in het najgar .....

In het najaar van hoor leven cangekomen,

na vreugden en verdriet,

is zii de herfst geworden en gevallen

als een esnvoudig rust zoskend blad.

7ij heeft gegeven on gezin ... aan cllen,

wat zi| van “huis wuit” meegekregen had :
vriendschap en dank, zorg en genegenheid.

WWW, Indexen.be

In haar geloot ontstact nu mieuwe lente | Zij wist
dot wie gelookt in Jezus' Boodschap en Zip
komend Rilk, zich nocit ven levensweg vergish.

A. Sunaert.

Angdle heelt ols moeder van een groot gezin, in
de goede en de kwade dagen, om door crbeiden
te zorgen voor welvaort.

Haar christelijke overiging fekende zich in de
zondogsmis, het bidden van hcor patemoster...
later..., wanneer Zzij de tekens van de ovuderdom
ervaarde... don bracht ik hoor bij elke Hoogdag
en Pasen, het Sacroment der Eucharistie ten huize.
Biddend nemen wij don dankend ofscheid._. in
deze Allerheiligen-Allerzielentid. Naar wens van
z00n Jan, noem ik samen me! de trevrende fomilie
en vrenden, de woorden van Multatulli -
"Voorbiiganger : houd even sfil... hier is een
goed mens gestorven”.

Geve Vrouwe von Bisiond, wil Angele
begeleiden,.. (a.5.)

—

De families Van Buggenhout, Nachtergaele,
Vion De Keere en Fonck
danken U zeer hartelijk
voor uw blijken
van Christelijke deelneming.

— Begr. A, Goessens-Govoert - Drukk. Ds Torn, Herzele, =




