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De mensen weten heden niet,

Wat morgen hen kan bringen,

noch hoe, noch waar, de plotse dood,
hen in de weg zal springen.

Guido Gezelle

.I.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria VAN BUGGENHOUT

echtgenote van de heer
Cesar Vereeken

Geboren te Aalst op 26 oktober 1942 en na
een smartelik ongeval overleden in het hospi-
taal "Citadelie” te Luik op & okiober 1991,
gesterkt door het H.5Sakrament der zieken,

"Hoe is het mogelijk 7" vraagt elk zich af bij
dit onverwachte en ondenkbare heengaan.

Een plichtsbewuste moeder, door de dagelijkse
pendel naar Brussel als het ware vergroeid met
de trein, vindt in een pleziertreintje de dood.

Wat een heugelijke dag moest worden, werd
een tragedie.

Een mens die zijn plicht doet, is een gelukkig
mens. Door haar arbeid bekwam ze dat allen
welvarend waren. Haar gezin was een schoon
gezin, gedragen doar ouderliefde en eenvoudi-
ge goedheid

ledereen kon steeds op haar hulp een be-
roep doen. Zij dacht nooit aan zichzelf, maar
was altijld bekommerd om anderen.

Zwaar is vaak haar taak geweest. Naast het
dagelijkse werk op de firma zorgde ze 's avonds
voor haar man en kinderen en vond ze het haar
plicht nog school te lopen of zich op de muziek-
academie bij te scholen ten dienste van haar
kinderen,

Maria was diepgelovig. ledere zondag was ze in
de "Hoogmis", dankbaar voor wat de Heer ge-
schonken had. "Haar Dieter" was er haar trouwe
gezel. Ze wou immers dat haar kinderen op-
groeiden in een kristelijke geest.

Haar grenzeloze inzet is niet tevergeels ge-
weest. Het doet goed en het brengt rust in
ons hart te weten dat zoveel mensen haar op
die wijze hebben gekend. Moge al het goede
en het schone dat zij tot stand heeft gebiracht nu
verder leven in haar kinderen.

Lieve echtgencot en kinderen, de dood heeft
ons plots gescheiden. Ik dank U voor de tijd
die ik bij U mocht doorbrengen. Blijf eensge-
zind werken, hard werken, vooral op school,
jullie weten dat ik daarmee heel gelukkig zou
zijn. |k hou van jullie.

De families:
VAN BUGGENHOUT, VEREEKEN,
HAELTERMAN en DE JAEGER.
danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.
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