Adolphine De Palmenaer

Geboren op 21-01-1905 te Uitbergen
Overleden op 01-11-1975 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Voor wie geludft, o Heer, wordt het leven niet
weggenomen, maar verwisseld voor eeuwig
geluk.

Vroom gedenken wij
Mevrouw

Adolphine De Palmenaer
weduwe van de

Heer Richard De Cock

geboren te Uitbergen, op 21 januari 1905 en
vroom ontslapen in het Stedelijk Ziekenhuis
te Dendermonde, op 1 november 1975, be-
genadigd met het H. Sakrament der Zieken
en de volle aflaat voor het stervensuur.

Lid van de Confrerie van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

De dierbare overledene had van God 'n edel-
moedig hart ontvangen. Van kindsbeen af in
de deugd opgegroeid, heeft zij ten einde toe
de goede weg van een oprecht kristelijk leven
bewandeld.

Zij heeft met de jaren het lijden meegemaakt
dat ieder mens treft, zich schikkend naar Gods
wil in leven, lijden en dood. Zalig de doden
die in Gods liefde sterven.

Opgenomen in het rusthuis hield ze van haar
kruiske met wijwater en haar wekelijkse
kommunie. Moge zij nu die op Allerheiligen

awwindekenbe. .

van ons is heengegaan, zich vervoegen bij de
heiligen rond de troon van de Heer,

Beminde kinderen en familieleden, ik dank u
voor de genegenheid waarmede ik omringd
ben geweest. Blijft mij indachtig in uw gebeden.

Aan allen die mij in het Rusthuis mijn cudere
dagen hebben aangenaam gemaakt, dank ik
oprecht.

Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

Heer en Mevrouw Jozef De Cock-Baetens,
De Families De Palmenaer, De Cock, Claus
en De Palmenaer,

danken om de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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