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0 God mijns herten aanvaard mijne ziel voor alle
ecuwighend
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BID VOOR DE ZIEL
VAN

FRANCISCUS DE PALMENAER

LN VAN

Desiré en van wijlen Benedicta Persijn

geboren te Uilbereen den 35 Seplember 18a; én

aldaar godvrnuclliy overleden den 3 Angwstuy 1922

Versterkt doorde I H . Sncramenten der stervenden
Hij wax lid van het broederschiap van het H Hart

Miine dagen xiin voorbl, mijne krachten zyn uitge-
put er blijlt mij niets meer over dan liet graf

Miin levensloop kon wel is waar, nog eenigen tijd
aanceniiik en uitsclifinend 2iin b1 de menschen ; maar
wanrtee yoir mi) dit olles in de eeuwigheid baten ! De
werelhl met ziine kortstondige vermaken 1s onze
aandacht niet waardig; het eenige wat ons op ons
sterfbed vertrocst is van altind getrouw te zijn- gewcest
aan zitne kristelitke phchien

Gedurende ziine ellendige en piinelitke ziekte gal
hij aan allen die hem naderden een voorbeeld, door
ziin groot betrouwen op (God en z2iine onderwerping
aan den Goddelitken wil Ook bleel iy in vrede in ziin
Innden, en behjeld de verduldigheid tot op den dag
zijner dood.

Beminde Vader, Broeders en Zusters, Bloedver.
wanten en Vrlenden, pimlik ts voor umim vroegtidig
en onyverwacht afsterven ; doch onderwerpen wij dns
aan den heiligen wil van God,.. eens xien wij elkander
weder in den Hemel, Intusschen blifit mij en moeder
indachtig in uwe gebeaden

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U

Yoo dag. af.

Genadige Jesus, geeft zijne z1el de eeuwige rust
2 jaren en 7 guadr. afi.







