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Hoe broos het is, ons leven,
wij weten T niet.

Hoe piots kan 't wijsje breken
van 't menseniied.

Slechts God kan 't einde weten
geen mens die 't ziet

L. V.

T
Dankbaar aandenken aan

De heer
Frans DE PALMENAER

weduwnadr van meviouw
Paula HANSELAER

Geboren te Uitbergen op 19 cktober 1915
en er godvruchtig overleden op 7 de-
cember 1992, In extremis gesterkt met
het gebed van de kerk,

Lid van K.B.G. en Ziekenzorg.

DefarmiliesDEPALMENAER, HANSELAER,
VAN DE WIELE, DE VOS danken U voor
de blifken van deelneming in de rouw
en uw gebed.
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Voor de deur van zijn woning is Frans
plots en onverwacht gestorven. De deur
van zijn woning . . . het sprekend sym-
bool van wart hij in zijn leven vocor zovelen
heeft betekend : openheid, gastvrijheid,
toegankelijkheid, vriendschap . . . Wie
beter dan zijn kinderen en kleinkinderen
weten wat ze allemaal achter die deur
hebben mogen beleven : gezelligheid,
mildheid, blijheid en intense familie-
vreugde. Elke zondag was voor Pépé
een hoogdag : don kwarm heel de fami-
lie over de vicer. Dat maakte hem zo
gelukkig en zo fier. Door groot en klein
werd hij op de handen gedragen.
Jammer dert zijn viouw zo vroeq is gestor-
ven. Haar afwezigheid bracht wel een
stukje eenzaambheid en wat weermoed in
zjn leven. Macdr in stil gebed en met
groot geloof voelde hij zich dicht met
haecr verbonden.
Wij geloven dat Frems nu lachend en vol
verwachting voor die andere deur stacat,
de dewr van de hemel. God zal hem
binnenroepen om achter die hemeldeur
een zee van gezelligheid en vreugde te
vinden, dingen waar hij in zijn leven zo
voor gezorgd en geljverd heett.

Moge hij rusten in Gods vrede.



