Germaine De Palmenaer

Geboren op 05-05-1906 te Uitbergen
Overleden op 01-07-1986 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

De zielen van de rechtvaardigen zijn in

Gods hand, geen kwelling zal hen raken.
(Wijsheid, 3,1)

+
VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
GERMAINE DE PALMENAER
echtgenote van de heer Sylvain Rasschaert

geboren te Uitbergen op 5 mei 1906 en er
naar het esuwig leven overgegaan op 1 juli
1986. Gesterkt door het H. Sakrament der
zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

Als rechtvaardige mogen wij haar betitelen
om haar rechtschapenheid tegenover haar
Schepper, gever van alle goed, omdat zij in
haar leven steeds gaf wat Hem toekwam en
die houding ook wist te stellen tegenover
haar evenmens. Dat alles wist zij te doen in
het vervullen van haar kristelijke plichten
en in haar eerlijkheid ten aanzien van haar
evenmens,

Haar werkzaamheid heeft zij haar leven

wiwnw, indeken_ be

lang getoond als trouwe en goede arbeid-
ster. Ledigheid dat bestond bij haar in geen
geval.

Gods raadsbesluiten kennen wij niet maar
we weten zeker dat de Heer die zij steeds
diende, haar de eeuwige beloning zal
schenken. Beminde echtgenoot en dochter,
steeds waren we samen en gelukkig. |k
dank u voor die hulp om tevreden te zijn
en moge de Heer u nog lang samenhouden.
Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

Voor je aanwezigheid,

je woord van begrip,

je blijken van genegenheid,
danken je van harte
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