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T Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

Jan Baptist DE PALMENAER

echtgenoot van Mevrouw

Leonie VAN DE WIELE
geboren te Uitbergen, de 8 Mei 1885 en aldaar god-
vruchtig en stichtend overleden, op 21 April 1955.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van de confrerie van het H. Hart.

De goede overledene was een man van plicht, met vast
geloof. en onwankelbare getrouwheid aan onzen H. Gods-
dienst, die noch valsheid nog bedrog kende en graag in
vriendschap leefde met al zijn medemenzen, Over zo 'n leven
hangt als een sluier van bezadigheid en gerustheid, enin
het stervensuur een zalige vrede en troost.

Tot zijn kinderen, voor wien hij steeds alles veil had
sprak hij niet enkel lessen van woorden, maar vooral van
daden; hij kende bovenal twee zaken : de huiselijke kring
en de kerk.

Langs de trappen van het lijden is hij opgestegen tot het
Rijk der eeuwige rust . Wie hier met Christus en gelijk
Christus lijdt, zal daarboven met en gelijk Christus verheer-
lijkt worden,, H. Paulus.

(Celiefde echtgenote, in lief en leed stapten wij samen ge-
duldig en vol moed door 't leven. Met Gods gratie hebben
wij steeds onze taak volbracht en onze kinderen in eer en
deugdzaamheid opgevoed. — Dierbare kinderen en klein-
kinderen, onvermoeid en met de meeste toewijding hebt gij,
samen met onze goede moeder, mij steeds verzorgd en va-
ders laatste levens- en lijdensdagen met medelijdende lickde
verzacht. Hebt onuitsprekelijke dank., Zorgt voor moeder,
maakt haar de beproeving licht en maakt ze gelukkig in
haar laatste levensdagen. .. Draagt van mij uw hele leven
mee : blije levensvreugd en eenvoudige goedheid.., (laatste
aanbeveling van de overledene aan zijne kinderen. )

Door Maria wil ik ten hemel gaan,

Dierbare familie en vrlenden, vaartwel, en bidt voor mij.

Uw deelneming in het verlies
van hem die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost,
en uw gebed was een kostbhare
hulp voor onze welbeminde
overledene.

Wii danken U daarvoor van harte.

De familién
DE PALMENAER en
VAN DE WIELE.










