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ZALIG EN TROOSTVOL AANDENKEM AAN
de Heer

ADELIN LAMEIRE

weduwnaar van Mevrouw Martha BRACKE

geboren te Maldegem op 1 november 1922
an er plotseling overleden op 13 maart 1975,
gezalfd door het H. Ollesal.

Door vele beproevingen moeten wij het Rijk Gods
binnentreden. Zo staat er in de bijbel te lezen.
Dit is zeker waar voor deze dierbare overledene
die na het vroegtijdig afsterven van zijn echtge-
note en na een ongenesslijke ziekte afscheid wvan
de wereld, van zijn kinderen en familieleden heeft
moeten nemen.

Het is een pijnlijke beproeving en een zwaar
offer voor de kinderen, die vader en moeder zo
onverwachts uit dit asards bestaan naar het Vader-
huls van God hebben zien vertrekken. Mogen zij
met kristelijk geloof, met kristelilke moed en
vertrouwen geduldig dit verlies dragen, indachtig
de woorden van de priester-dichter G. Gezelle :

De mensen weten heden niet

wat morgen hen zal brengen,

noch hoa, noch waar de felle dood
hen in de weg zal springen.

Al bloedt ons hart, en doet het zeer,
wij buigen "t hoofd veor U, o Heer.

Mogen wij, kinderen en naastbestaanden, steeds
zijn goedheid, eenvoud en kristelilk geloof in-
dachtig zljn. En laten wij woor hem bldden en

geloven dat hij van bij de Heer met ons bezig is
en in de klaarheld van het hemels licht met ons
bezorgd Is en wvoor ons ten beste spreekt. Dit is
Immers toch de leer wvan de gemeenschap der
heiligen.

Dierbare kinderen, hebt dank woor uw goede
zorgen en trouwe liefde. Geat met moed en
plichtsgetrouw door het leven. Eens zien wij
elkander weer in de wreugde wvan de Heer.

Bidden wi] samen met de Kerk :

oTread nlet In het gericht Heer met Uw dienaar;
want geen mens is gerechtvaardigd als Gij hem
niet zijn schuld wvergeeft. Laat het gebed wvan
deze gelovige gemeenschap bij U ten beste spre-
ken. Wees een genadig Rechter wvoor hem die
het zegel cdrasgt van de hellige Driegenheid.
Gij die leeft en heerst in de esuwen der seuwen,
Amen."’

Juffrouw Sonja LAMEIRE en verloofde;
Juffrouw Claudine LAMEIRE en verloofde;
zijn kinderen.

De families LAMEIRE, FOES,
BRACKE en VERLOOCK,

danken u zeer oprecht voor uw
deelname in de rouw, maar vooral
voor uw vroom gebed,




