Dionis Lammens

Geboren op 22-05-1915 te Zonnegem
Overleden op 02-03-1996 te Aalst
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We zullen je missen elke dag
in kleine, eenvoudige dingen
maar in ons hart
zul je met ons samenblijven,
(K. Gibran)
+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Dionis LAMMENS
Echtgenoot van Mevrouw
Elvire ERAUW

geboren te Zonnegem, op 22 mei 1915 en
godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth, op 2 maart 199.
Gesterkt door het ziekensacrament.
Oudstrijder 1940 - 1945,

Elvire ERAUW, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen,

De families LAMMENS, ERAUW, GOVAERT
en DE BRUCKER,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

www, indeken be

*Ik ben overtuigd dat het lijden van deze tijd
nist opweegt tsgen de heerlijkheid dis ons ge-
openbaard zal worden. , Rom. 8,18

Bewust van deze woorden van Sint-Paulus
heeft Dionis de kracht geput ziekelijkheid te
aanvaarden zoals een kristen mens het past.

Op esn leeftijd dat een mens kan genisten
van zijn hoogsie krachten heeft ziekelijkheid zich
stilaan meester gemaakt van Dionis. Alhoewel
daardoor belemmerd bleef hij toch zovesl moge-
liik aktief in en rond zijn huis; want stilzitten
stond niet op zijn programma. Met de jaren greep
de zickte meer en meer toe, zodat hij noodge-
dwongen in het ziekenhuis moest opgenomen
worden. Qok de sterkste mannenkracht moet
uviteindelijk wijken voor de dood. Dat lot moest
Dionis ook ondergaan.

Beminde Echtgenote, ik dank U bijzonder voor
uw trouwe liefde. Met veel geduld en zellver-
getenheid hebt gij voor mij gezorgd die vele
jaren van samenzijn bijzonder in de jaren van
mijn ziekte,

Beste Kinderen, U ook ben ik zeer dankbaar
voor uw bekommernis en genegenheid om mij.
Bliiff nu moeder nog met meer erkentelijkheid
omgeven, nu dat de eenzaamheid zich rond haar
zal aandienen. Blijf elkaar gaarne zien zoals uw
vader en moeder het hebben voorgedaan. Laat
ons elkaar blijven gedenken in onze gebeden.

H. Cornelius, volksheilige van Letterhoutem,
wees ons aller voorspreker bij de Heer.

Begr. Vandekerckhove Drukk. De Riemaeker
Uitg. Robert Houbracken, Letterhoutem



