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«Weest waakzaam,
want gij kent dag noch uur ! » Mt 25-13.

1
TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Martha - Maria LAMMENS
Echigenote wvan de heer Cyriel ;il’mllleghm

geboren te Viadslo op 20 okiober 1905, en god-
vruchtig overleden in de St Hembertuskliniek
te Torhout, op 1 maart 1983, na onlvangen le
hebben de Sakramenten der zieken.

«Gedenk, © mens..». Uit het niet geschapen,
gave van het leven, danken we God !

Tot stof vergaat ons lichaam, maar uit dit stof
zullen we opstaan tot nieuw, eeuwig leven,
daar staat het woord van de Heer borg wvoor
en zijn eigen verrijzenis,

Het leven, en de lengte ervan, krijgen we gra-
tis. Genoeg Jaren om onze toekomst voor t2
bereiden en vellig te stellen,

Ons toegewezen werkstuk, kan op elk moment,
onaangekondigd, ingevraagd worden en beoor-
deeld. «Weest waakzaam |=.

Martha kreeg veel jaren en moest dan plots
haar stuk inleveren. Het lag gereed, het lag
altijd gereed !

Tot 1950 kende ze hard werk In moeilijke mate-
rigle tijden. Tot 1963 ging het wat kalmer en
van dan af mocht ze genieten van verdiende
rust.
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We kenden haar als een eenvoudige, sterk ge-
lovende., weinig eisende en tevreden vrouw.
Bidden behoorde tot haar dagelijks wvoedsel.
Geen nachtrust zonder avondgebed. Geen zon-
dag zonder H. Mis. Harmonisch leven zonder
groie koppen noch felle diepten. Wijze en ge-
meenschapsvociende vrouw.
«Cyriel, dank wvoor je liefde en toewijding,
vooral de [aatste rware maanden. We waren In
2lles open voor mekaar en trouw in vele goede
en weinlg moeilijke dagen, in ziekle en gezond-
heid, in vreugde en verdriet. Over de lichame-
lijke dood heen blijven we éen.»
Heer, God wvan levenden, niet van doden,
neem Martha op bij U, laat haar openbloai-
en, veilig geborgen in U, moge zi] het
geluk smaken, waar zij altijd naar heeft
verlangd.
Goede God en Vader, wij danken U om
dit edel leven van geloof, trouw en diensi-
baarheid. Moge het voor ons een licht en
sterkte zijn op onze weg naar U;

Familie en Vrienden, bidt voor mij !

Cyriel Vanwalleghem, haar echtgenool:

De families LAMMENS - DEKIEN,
VANWALLEGHEM - WALLYN,

danken U wvoor uw blijken van
deeineming en gebed.
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