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Al wie geloof, leeft in het Licht van Chris-
tus.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Raymond LAMMENS

Weduwnaar van Mevrouw
Sylvie VAN DE VELDE

Geboren te Schellebelle op 27 april 1883 en

ontsliep zacht in de Heer te Overmere op

23 oktober 1872, getroost door de heilige

Sakramenten der zieken en de Pauselljke
zegen.

Er zijn mensen die we niet vergeten in ons
leven. Zo iemand was vader, die een onmis-
bare plaats had in het leven van ons, zijn
kinderen. Van hem vergeten we niet meer :

zijn raad en hulp bij het werk, zijn lielde
voor de kleinkinderen met wie hij kon om-
gaan als niet één, zijn allesgevende, alles-
delende liefde voor ons, zijn aanvaarden van

al wat het leven hem bracht aan vreugde en
verdriet. Met moeder, z.g. wiens wijsheid hij
indachtig bleef, was hem geen inspanning
teveel voor zijn kinderen. Door zijn onain-
dioe zorg en liefde heeft hij een onuitwis-
hare indruk van goedheid en vertrouwen op
ons nagelaten.

We wverliezen veel aan vader, omdat we veel
=an elkander hadden. Hij was bij ons geluk
kig, hi] was «thuis». De kleinkinderen waren
een straaltje zon in zijn oude dag en hij
varstond de kunst met hen om te gaan, om-
dat hij buitengewoon wveel wvan hen hield
Hi] was onthecht ; met weinig had hij ge
noeg, de rest deelde hij onder ons. Gelijk
hij daarom in zijn leven niet op de Heer,
die hem nu zeker doet delen in de vreugde
van Zijn heerlijkheid ?

Beste kinderen, broer, familie, oprecht «dank
u= voor wat ge voor mij hebt betekend. Ik
vergest vooral niet uw zorg tijdens de laatste
jaren van mijn leven. Blijven we met mekaar
één in het gebed.

Dea Families :

LAMMENS, VAN DE VELDE,
UYTTENHOVE en DE VYLDER,

danken U voor de blilken van kristelijke
deeineming in hun rouw.

Druk. “t Reozenland - Sers.



