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TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Sijlvia LAMOOT
Weduwe van Heer Cyriel DEBEUCKELAERE

geboren le Leffinge op 22 september 1889 en
godvruchlig overieden te Oostende op

10 februari 1983, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken.
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«Ten paradijze geleiden U de Engelen-, met
deze woorden neemt de Kerk afscheid van haar
kinderen, wanneer 2ij hen naar de laatste rust-
plaats begeleidi,

In een gezegende ouderdom, na een werkzaam
en verdienstelijk leven, is deze dierbare vrouw
de tweede oudste inwoonster van onze parochie
ons ontvallen. Werken heeft ze gedaan hard
en veel, samen met haar echtgenool, voor haar
gezin, en dat in lastipe en moeilijke tijden,
zonder het komfort, dat wij nu kennen. Miet
alleen haar eigen kinderen heeftl 2e gevoed
en opgevoed, ook voor een kleindochter, die
vroeq haar ouders verloor, was ze eon echte
moeder, en wederzijds heeft deze kleindochter
haar dan ook vele jaren in haar huis opgeno-
men en met liefde en genegenheid omringd.
Veel tegenslagen heeft Sijlvia ook gekend
haar man ontviel haar reeds achttien jaar, al
haar kinderen, uitgenomen é&én, zijn haar reeds
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voorgegaan naar de eeuwigheid, zelf heeft ze
de laatste jaren regelmatig in het ziekenhuis
verbleven, maar steeds heeft 2 alles zonder
klagen aanvaard, onderworpen aan de wil van
God. Na een laatste korte wverblijt in het zie-
kenhuis is zij zachtjes in de Heer ontslapen.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Achter-
kleinkinderen, en vooral U, Henriette en Gilbert
bij wie ik mij 20 graag =thuis» mocht weten,
en sigeds met de beste zorgen werd omringd,
ik dank u oprecht voor uw liefde en uw inze*,
Vergeet mij niet in uw gebeden.

Dierbare familie, vrienden, buren en kennissen,
begrijpt doer mijn heengaan de ernst wvan
het leven. Dank U wvoor uw steun &n vriend-
schap en bidt voor mij. Tet weerziens in de
hemel.

Moge zij in vrede rusten |

Danken U voor uw medeleven en vroom gebed :

Gilbert Devriendl-Capelle en kinders,

Maurice Debeuckelaere-Salasts,
kinders en kieinkinders,

Kinders, kleinkinders en achterkleinkinders wan
wijlen Jullen Diereandonck-Debeuckelaers,

De families LAMOOT, DEBEUCKELAERE.
BERAEM en VANNIEUWENHUYSE,

Drukw,. : J. Vandenberghe - Beerst
Begral. : M. Cornelis-Salembier - Diksmuide



