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Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Marcel DE KERPEL

echtgenoot van Mevrouw
Maria NIJS

Geboren te Lede op 24 juli 1926
en overleden in het Onze Lieve Vrouwziekenhuis
te Aalst op 16 september 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Gepensioneerd Hoofdtreinwachter.
Lid van de vriendenkring N.M.B.S. - Aalst.

Namis op zondag 18 oktober 1998 om 9.30 uur.

De families DE KERPEL, NIJS
DE SMET en D'HONDT danken u
voor de blijken van deeineming in hun rouw.

Min, zo dierbare echigencot, je heengaan uit dit leven
is de anige plin die je me oolt hebt aangedaan, maar het
s een zeer scharpe pin. |k dank je ten zeerste voor je
fiefdevolie nabijheld, die ik - sinds ons huwelijk - bi jou
mocht ervaren. Die nabijheid moet ik voortaan missen,
maar, als christen, geloof ik dat je voortaan verder leaft
in de meest intieme nabijheid van de Heer.

Lisve echigencot, je leven hier op aarde is wonderwal
geslaagd omdat hesl je leven “liefde™ was. Aan jouw
iefde zal ik mi optrekken en proberen een beetje le zijn
als jij.

Liew.jnlwaderm grootvader, samen met moeder hadden
wi het geluk heel cicht bij jou te zijn heel het leven docr,
maar vocral toen je getrofien werd door ziekle en pijn.
We hebben getracht je iets terug te geven van het vele
goede dat je ons habt betoond.

Je was zo her omdat je, met moeder, in de lente van je
leven een schoon gezin hebt opgebouwd, Ons huis
was een echie thuis. Goddank hebben wi ons best
gedaan om in de korte herfsttid van je leven, je ets
terug te schenken van al het schone dat wij, in
ovendoed, van jou mochlen ontvangen. Hat deed je
zo'n deugd ons allen te zien rond je Ziekbed, je zacht
strelend om, ten einde tosg, je onze intieme nabijheid te
laten ervaren.

Lieve echigencot, beste vader en grootvader, als jij zo
goed bent, hoe goed moet God dan wel zijn, die je hart
heeft geboetseerd. Wi leggen j¢ daarom in de
vaderhanden van God, in wie jij geborgen bent en by
wie jij ons opwacht. Eens komt er een morgen zonder
avond. Dan, ja dan zal alles lerug goed zin, ja. zeer
goed. Daarom : geen vaarwel maar tol weerziens by
VADER thuis !

Begr. De Ras, Lede-Axist, el 05380 08 08



Gij spreekt tot mij,
Gij ziet mij aan,
Ik zie u in de verte staan.
Albert Verwey.






