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De Heer is mijn herder, niets kom ik lekort,
Hij laat mij wieden op groene veiden.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.  (Psalm 23)

Is uit zijn aardse taak in dienst van het Godsvolk
overgegaan naar de Heer

Eerwaarde Heer

Michel De Kerpel

Prigsier gew|jd te Gent op 7 juni 1852
Subragent an kerasr 8an het Sini-Hendrilkscoliage te Deinze 1952-1966
Meodapastoor te Maldegem, Sint-Barbaraparochie 1955- 1978
Pastosr in de parochio Sinf-Jloze! Arbaidsr ta Dendermonda 1976-1954
Pasioor in c paroshia Sint-Pawus fe Sint-Pauwels 1584. 1932
Pasloar Emanlus 1292

Zoon van wiflen Aifons en Zuima De Kerpel - Verwuigen

Geboren te Lokeren op 9 augusius 1927 en
overleden te Belsele op 24 mei 2006.

De familie dankt u voor de blijken van medelaven
en uw woorden van troosl.

Onze dank en waardering gaan uit naar de familie
Penneman, alscok naar de directie en personeel van
het rustoord Ten Berge voor de toegewijde zorgen.

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed
herboren worden tot een leven van hcop door de
opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Een onvergankelike onbederfelike, onaantastbare
erfenis is voor u weggelegd in de hemel.
In Gods kracht geboren door het geloof wacht gij
op het heil, dat al gereed ligt om op het einde van
de tijd geopenbaard te worden.

I Petrus 1

Ik leg mijn ziel in uw handen,
ik geef ze aan U mijn God,
met al de liefde van mijn hart,
omdal ik U bemin,
omdat het voor mij een noodzaak is
van liefde te geven,
mij zonder voorbehoud
op u te verlaten,
met een oneindig vertrouwen :
want Gij zijt mijn Vader !
Charles de Foucauld

De vrede van de Heer moge familieleden, vrienden
en allen die op mijn levenstochl een sleun waren,
begeleiden naar het valle geluk.









