Gino Sabbe

Geboren op 12-08-1950 te Izegem
Overleden op 15-08-1991 te Leuven
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Tot blijvende
‘ en dankbare herinnering
aan

DE HEER

GINO SABBE

Echtgenoot van Mevrouw Annick DEWAELE

Geboren te lzegem op 12 augustus 1950

en na een koristondige ziekte overleden

in het Universitair Ziekenhuis Sint-Rafaél te Leuven
op donderdag 15 augustus 1991,

gesterkt door het Ziekensakrament.

Bedignde N.M.B.S. te Koririjk.
Danken om je gebed

en christeliic medeleven :
Anpick DEWAELE,

Davy SABBE,
Vicky SABBE,

ziin echtgenote ;

zijn kinderen ;
Hitaire en Angéle SABBE - VANDENDRIESSCHE,
zijn ouders ;

Jérdme en Simone DEWAELE - MAREEL,
zifn schoonouders ;

De families SABBE, DEWAELE,
VANDENDRIESSCHE en MAREEL.

1 ik im st smrraraine Mam an Qtofaan Snoeck, lzegem

Het is haast niet 18 versiaan,

dat Gino, met zoveel dingen begaan,
nu niet meer zichibaar bij ons is,

niet meer kan aanzitten aan onze dis.

Heos heeft hij zich ingezet,

- ieder heeft er op gelst -
voor de fessten op de wijk.
Hij was de koning te rijk,

dat het zo goed was gelukt,
onder geen tegensliag gebukt.

Alles was in kannen en kruiken
opdat de jeugd nu zou onderduiken
in =an onbakende reis.

De kinderen stelden het zeer op prijs.

Als een in-goede vader voor ziin gezin,
dagelijks werkend voor hel gewin

zeite hij zich in, voor vrouw an kinderen.
Miets kon hem daarin hinderen.

We zijn met verstomming gesiagen,
het is moeilijk om dragen.

Maar aan gelovige lieden

komt de Heer Zijn steun ook bieden.
Hi die zo goed was heeft geleden,
en voor ons ook gebeden,

opdat wij zouden weten,

en het nooit vergeten,

dat God als sen goede vader,

met Zijn kracht ons komt nader,

om ook in het lijden en de tegensiag

kracht te geven voor 't leven van elke dag.

Dat wij in gebed, vader bij ons weten,

om zijn inzet en goedheid nooit te vergsten.



