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Ik misse U waar ik henen ga

of waar ik henen keer,

Den morgensiond, de dagen rond
en 'd avonden, nog meer,
Wanneer alleen ik tranen ween

t zij droevig, hetzij biij,

ik misse u, o ik misse u zo,

ik misse u neffens mil. (G. Gezelle)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

ELZA SACRE
weduwe van de heer Benoit Haentjens

Geboren te Berlare op 5 jui 1914
en godvruchtig overleden te Berlare
op 15 april 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten.
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Ja, de kinderen missen u, moeder, en ook de kleinkinde-
ren. Wij zeggen 't u nu, want geen woord konden wij nog
spreken toen gij ons, ro onverwachts, als in uw slaap
verlaten hebt,

Gij zijt ons altijd zo nabij geweest, toen gij ons hebt ontvan-
gen en ons hebt laten groeien in een goede thuis, waar
gij ons in woord en werk zijt voorgegaan, ook nadat we
uitgeviogen zijn en steeds bij u terecht konden met onze
schone momenten, met onze zorgen.

Zo waart gij ten diepste aan ons gehecht.

En daarom ook bleven wij u nabij, toen gij alleen viel na
vaders overlijden. Geen dag waart u alleen.

Enin het rusthuis, waar gij zo goed werd verzorgd na de
grote stap uit uw huis in de Bergstraat, trokken wij dag-
leijks naar u toe en luistarden naar uw eenvoudig woord.
En nadat de woorden schaarser werden, waren we ge-
troost door uw nabijheid,

We mochten u blij maken door u bij ons te brengen en
te laten genieten van het familiaal samenzijn.

Ja, we missen u zo, nu we u moeten afgeven, loslaten.
Maar van bij de Hear blijven wij verbonden. Wij mogen
vertrouwen dat God u de volle vreugde zal schenken van
zijn heerlijkheid.

Het maakt ons stil en vooral dankbaar om alles wat u ons
gaf en wat wij u mochten geven,

De families
SACRE, HAENTJENS,
BURM en VAN MALDEREN,
danken U voor uw gebed en uw deelneming
in hun rouw.

Begraf. Poppe-Van Gijseghem, Barlare
Druk. E. De Veirman, Barlare



