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BID VOOR

DE
VAN MEVROUW

JULIE- SACRE

WEDUWE VAN MIIJNHEER

KAMIEL VAN WAELVELDE
gehoren te Berlare, den 17 Juli 1874 en godvruchtis
overleden te Uithergen- Dank, den 25 Januari 1947,
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
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Op den dag der beproeving zucht ons hart en
bittere tranen ontvloeien aan onze ongen: niettemin
onderwerpen wij ons aan Gods Wil, en die gedachte
bedaart ons gezucht en stelpt onze tranen.

God komt bij ons aankloppen als Hij door den
last der ziekte ons van den naderenden dood verwit-
tigt; gelukkie de mensch die Hem gefiens binnenlaat
en liefdevol ontvangt, (H. Greg.)

Toen de Heer haar beproefde heeft zij dep moed
nietlaten zinken of nooit een klacht aan hare lippen
laten ontvallen, overtuigd, zooals de H. Fauit;s zegt,
dat al de beprosvingen van dit leven niets ziin in
vergelijking met de belooning welke God er ons zal
voor geven in de seuwigheii,

Teergelielde kinderen, kleinkinderen en familie,
mijn verscheiden wvalt u pijnlijk en smartvol, Het
leere u nog meer op te zien naar den hemel, waar
wij eens in onvergankelijke vreugde elkander zullen
terugvinden. Denk aan mij in uwe gebeden.

H. Hartvan fezas, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.

ZIEL

Om uw blijken van deelneming in rouw
en gebed, bij het alsterven van onze
innig geliefde moeder, schoonmuoeder,
grooimoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht; danken U wan harte :

De familien VAN WAELVELDE,

SACRE
& DE MOL.

Drukk. G.
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