Herman Saeys

Geboren op 07-11-1942 te Moorsel
Overleden op 19-08-1989 te Vilvoorde
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Op U Heer, stel ik mijn hoop,
ik vertrouw op uw goedheid.

.I_

Vroom aandenken aan

de Heer

HERMAN SAEYS

geboren te Moorsel, op 7 november 1942 en

godvruchtig overleden in de Sint-Jozefkliniek
te Vilvoorde, op 19 augustus 1989,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families : SAEYS en UYTTERSPROT
danken U wvoor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Begrafen. J-P, Coppens, Dorp Moorsel
Druk. A, V. Keymeulen, Moorsel Tel, 21.25.07
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Ik ben de opstanding en het leven. Hij die
leeft en gelooft in mij, ook al is hij
gestorven zal leven. (H. Johannes)

De dood heeft een einde gesteld aan die harde
strijd van het lichaam met de kwellingen
die het overweldigden.

Een zeer pijnlijke ziekte vulde het laatste deel
van zijn leven; machteloos stonden wij bij uw
ziekbed, alleen onze schamele troostwoordan
konden uw lijden nog wat verzachten.

Moge de Heer hem nu opnemen in zijn Rijk
en hem de eeuwige vreugde schenken,

Mijn goede ouders, broers en zuster, dank voor
de vele hulp en zorgen die gij mij mateloos hebt
gegeven, uw gedurige aanwezigheid en be-
zorgdheid waren voor mij een grote steun
tijdens mijn langdurige ziekte,

Vaarwel lieve kKinderen, ik heb altijd zo
van U gehouden.

Dierbare familie en vrienden, laat mij voort-
leven in uw herinnering en uw gebed.

Dank aan het verplegend personeal van de
St.-Jozefkliniek voor hun toegewijde zorgen.



