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In het kruis is de zaligheid, in het kruis is het leven.
(Nav. Ch. 2, 12)

+ TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
Mijnheer

MARCEL GOOSSEAS

POLITIEKE GEVANGENE
MAIJOR Bl] DEN WEERSTAND -

echtgenoot van

Mevrouw Maria DE MOTTE,

geboren te Borsbeke, (VL), den 30 October 1908 en na af-
grijselijke folteringen onthoofd, voor .. Vorst en Vader-
land”, in Griéden-Brandenburg {Duitschland).
den 22 November 1943,

Gedenkt ons allen die onze vrienden zijt, vergeet ons
niet in uwe gebeden : "tis het eenigste dat wij van U nog
vragen en verhopen.

Binst ons gevangenschap hebben wij harde dagen door-
gebracht ; in de beproeving ons overgezonden, verloren wij
onzen moed niet, uwe afwezigheid viel ons somtijds zeer
pijnlijk als wij dachten dat gij ook moest lijden door ons -
en voor ons, maar wij droogden in 't geheim onze tranen
af, omdat wij wisten dat gij bereid waart het Sacrifizie te
doen dat God ons vroeg: wij wilden sterven voor de goede
zaak, ons leven geven voor een allers-hoonst ideaal ,,voor

God en Vaderland”, 4

Als ons uur van afscheiden gekomen was, vreesden wij
niet gelijk degenen die geen hoop hebben op een beter le-
ven. wij stierven gerust, gelaten, door de handen onzer vij-
anden, bewonderd door onze talrijke bertelijke vrienden,
betreurd door onze duurbare familie. -

Geliefde E-htgenoote, duurbaar Kind, beminde Ouders
en Familie, weent dus niet langer over ons plotseling heen-
gaan, wij hebben Ul verlaten voor een beter leven, wij zul-
len elkander weerzien: intuss~hen denkt aan ons in uwe
+ gebeden, betrouw op God, en de goede rechtvaardige God
zal'ons groot offer rijk=lijk beloonen; vaartwel... tot weer-
ziens in een beter leven.

Miin Jesus, barmhartigheid 300d. afl.






