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De engefen geleiden hem ten parodijze!

U wordt een vroom gebed gevroogd voor
DE HEER

JOSEPH LABEEUW

zoon van wijlen
August en Marie-Louvise LABEEUW - VANDEPUTTE,

geboren te Izegem op 4 opril 18904

en in de Sint-Jozefskliniek aldoar,
gesterkt door het Ziekensakrament,
opgeroepen tot de ssuwige gelukzaligheid
op 7 juni 1982.

DE FAMILIE DANKT JE
oM JE MEDELEVEM
EN GEBED,

Uitvaartverzorging Marg SNOECK - lzegem
Druk, Nonkel - lzegem

De vele mensen, die de Wijngoardstroot voorbij-
komen zullen Jozeph missen, Hij keek 2o groog
toe noar de wemeling van hen, die kwamen naoar
het stempellokool. Hijf sprok zo groog met hen,
of schonk hun een vriendelijke goede dag.

De aflijvige wos een goed man - destijds een
hondig wvakman. Bewijs doarvan: in de borstel-
fabriek wos hij 30 |joar en later in de schoen-
fabriek 10 joar. Hij werkte er tot grote tevredean-
heid van zijn werkgevers. Hij wds ook een vroom
man. Zolang hij kon, kwam hij ter kerke, en
bezette er zijn voste «bidyploots - nadien waos hij
de priester dankboor die hem regelmatig het
H. Lichaom des Heren bracht,

Hij was fier op zijn familie - de vele herinneringen
oon Conada die hif thuis bewoorde waren een
bewiis won zijn genegenheid, ook voor hen die
waren uitgewslken.

Beste Anna, ik ben U donkboor voor alles wat ge
voor mij gedaan hebt. Niet alleen mijn levensavond
hebt ge opgevrolijkt, moor vroeger reeds mocht ik
delen in de wvreugde von uw thuis, bi| uw vader
&n moeder,

Laten we don in ere houden, olles waot Joseph
gewaardeerd heaft. Loot ons gebed hem begeleiden
tot over de dood heen en moge zijn gedachtenis
bij ons in ere bewaord blijven !

Goddelijlk Hart van Jezus,
sehenk ons Uw barmhartigheid,









