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Gedenk in uw gebed
Meviouw

Esther Lagae

weduwe van de Heer Polydoor OTTEVAERE
en van de Heer Marcael MEULEBROUCK,

geboren 1e Kortrijk op 6 januari 1907,

&n rustig in de Heer ontslapen e Moorsele

op 4 december 1983, gesterk! door Christus in de
Heilige Sacramenten.

Lid van de Broederschap en andere godvruchtige
genootschappen der parochie,

Naar U gaal mijn verlangen, Heer.
Heer mijn God, ik ben reker van U.

Naarmale de |aren vorderen, verzwakken de lichaams-
krachten, leert de mens alstand doen en alscheid ne-
men, richt de geest zich meer en meer naar de Heer
die kamen zal,

Esther heeft dezelfde weg algelegd en is in vrede
gestorven, Het was zondagmorgen. In de kerk werd ge-
zongen . Naar u gaat mijn verlangen, Heer. Heer, mijn
God, ik ben zeker van U™,

Vroom als 7a was, zal Esther in haar laatsie levensda-
gen hetzalfde lied als een gebed gepreveld hebben, zij
het wellicht met andere woorden: ,Heer, ik voel dai
mijn krachten wegvioeien en dat mijn dagen geteld
zijn... Dank u voor de vele jaren die Gij mij hebt ge-
schonken, voor de beproevingen die ik mel uw hulp heb
kunnen e boven komen, voor mijn kinderen en kiein-
kinderen van wie ik zoveel dank en genegenheid hab
mxn krijgen... Laat mij nu heengaan in uw vrede, de
“tl“ die Gij beloofd hebt aan alle mensen van goede
wil™,
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Esther zal in onze herinnening en in ons harl voortle-
ven als een zachie, ingoede vrouw, een moeder met
een groot hari, een christen die Jezus' woorden gelo-
vig healt aanvaard en in trouw heefl beleeld...

Zij behoorde tol de eenvoudigen waar in de grote we-
reld nooil over gesproken wordt. Maar bij God staan
hun namen opgeschreven In gouden letters.

-Zalg de zachimoedigen, zalig de barmhartigen,
zalig de vreedzamen, zalig die hongeren naar de
gerechtigheid...”

Moeder, wij danken U,

Laten wij uw beeld in ons bewaren. Hel zal ons hal-
pen de goede weg le gaan, de weg die glj hebt afge-
legd. In uw Spoor zijn wij veilig.

Dank u, goede kinderen, kleinkinderen en familie voor
uw dagelijks bezoek, uw roostende aanweazigheid en
uw grote genegenheid. Vergeet niet voor moeder te
bidden.

Dank u, Zusiers en alle bewoners van het Bejaarden-
iehuis, bi] wie ik een gelukkige levensavond mocht
doorbrengen
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Gilbert en Marie Louise Ollevaere-Benoil
en zoon,

Joél en Georgetie Dtlevaere-Cappon,
kinderan en kleinkinderan,

Maurice en Paulette Vanhauwaert-Otlevaere,
kinderen en kleinkind.

De families Lagae-Supply,
De families Otievaere-Beernaert,
De families Meulebrouck-D'Heyger,

danken U

voor uw gebed en desineming.
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