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Mensen, zij bloeien als bloemen

in het open veld, dan waait de wind

en zij zijn verdwenen. Maar duren zal de
liefde van God. (Psalm 103)

Het hart vervuld van droefheid
gedenken wij
MEJUFFER

DORINE LAMBERT

dochter van de Heer Eric en
Mevrouw Monique HOSTE.

Geboren te Blankenberge op 28 maart 1969,
overleden in het A.Z. St-Jan te Brugge,

op 27 september 1986,

tengevolge van een smartelijk ongeval.

Zij werd gesterkt met de troostmiddelen van
ons geloof.

Jij was een klein maar kostbaar geschenk
van het leven aan liefdevolle mensen.
Daarom was jouw naam : Dorine.

Je groeide op en in jouw hart ontwaakten

de gaven van aandacht en zorg voor kinderen,
van spontane levensvreugde,

van vriendschap en vertrouwen

wirw, indeken_be

met klas- en leeftijdgenoten.

Het leven was zo boeiend

en in je ontluikende liefde

kon je al iets ervaren van een diepere
verbondenheid en levensgave.

Maar in één ogenblik werd alles stukgeslagen:
het blij geluk van vandaag

de hoopvolle toekomstdroom.

Wi luisteren naar elkaars verdriet,

en in onze onmacht zouden wij haar een
tweede maal het leven willen schenken.
Maar dat is ons niet gegeven.

Moge de God van alle leven

de afgebroken levensdraad weer opnemen
en deze geliefde jonge mens

de vervulling schenken

van al haar onvoltooide verlangens.

De families

Lambert, Hoste, Lanckriet en Slabbinck,
danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - pvba eddy-druk










