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In uw handen, God mijn Heer,
schenk ik heel mijn leven weder.

=

Dankbaar om dit leven bidden wij tot God dat
Hij blijvend geluk mag geven aan

ANNA LAMBERTS

weduwe van Michiel DE CEUSTER

lid van de christelijke bond der gepensioneer-
den

geboren te Westmalle op 8 december 1908
en overieden in de St.-Jozefkliniek te
St.-Antonius-Zoersel op 1 oktober 1984,
gesterkt door de sakramenten der zieken.

Dank, Heer omdat deze moeder de onze was.

Moeder,

dank om alle liefde, zorg en hartelijkheid
die wij van u -

dank om uw rotsvast geloof

dat gij ons voorleefde ten ainde toe.

Gij leerde ons wat eenvoudig liefhebben bete-
kent;

zonder veel woorden

door gewoonweg aanwezig te zijn.

Gij waart altijd rechtdoor, eerlijk en oprecht.

Moeder,

veel hebben wij van u gekregen

veel hebben wij u mogen teruggeven.

Gij bent ons voorgegaan

en gij hebt een spoor getrokken,

een spoor dat leidt naar Gods Vaderhuis.
Geef Gij haar nu, God,

die nieuwe geborgenheid bij U :

eeuwige rust en vrede.

Beste kinderen en kieinkinderen,

jullie zijn mijn trots en vreugde. Oprecht dank
voor uw lieve aandacht en zorgen voor mij.
Samen met vader blijf ik over u waken.

Maria, Moeder van de schone liefde, breng
deze moeder naar de plaats die Uw Zoon voor
haar heeft bereid.

De kinderen M. DE CEUSTER-LAMBERTS

danken voor de blijken van knstelijke
deeineming.

Bagr. Bulens, Brochi - 4el.0113 83 33


http://www.indeken.be/

