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Het is zoet.te sterven voor deze die wel ge-
leefd hebben., S H. Aug.

Bid voor . de ziel
van Dame °

Paulina Langendries
echtgenoote van Mijnheer
David Parewyck

Lid der Confrerie van de Allerh.Drijvuldigheid en
het H. Hart, van ’t Genootschap van den H. Fran-
ciscus de Sales, Kruisweg, enz., geboren te Nieu=-.
werkerken, den 12 October 1852 en godvruchtig
overleden te Erpe den 6 September 1909,
Voorzien van deHH.Sacramenten der stervenden
Het was eene edelmoedige vrouw, godvree-
zend en rijk aan eer en deugd. Prov.31.
De rechtschapenheid, de gevoegzaamheid
harer inborst, de goedheid haars harten maak-
ten haar beminnelijk bij iedereen. H.Ambr.
God heeft haar beproefd als goud in den
smeltoven, en Hij nam haar aan als een brand-
offer, en te gepasten tijd zal daarvan rekening
worden gehouden. Sap.r6.
Ik heb troostelooze maanden beleefd en las-
tige dagen geteld. (Job vir 3) Mijne kwaal was
immers hopeloos en wilde niet genezen ; (Je-
rem. xv, 18) maar uit de diepte mijner smarten
heb ik tot den Heer geroepen en Hij heeft mij
verhoord. Jon. 1 3.
Goed is de Heer en versterkend op den dag
der beproeving en Hij kent degenen die in
Hem hopen. Nah.17.
Vaartwelbeminde Echtgenoot,duurbare Fa-
milie, God heeft mijn pijnlijk leven verwisseld
met de eeuwige vreugde ; vaartwel, en indien
gij mij bemint, bewijst dit door uwe*gebeden
en goede werken. s A
iin Jesus barmhartigheid. 300 d. afl.







