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Hij heeft de vele, lange dagen

van moeizaam wachten op de dood
geduldig tot het eind gedragen

tot God hem huiswaarts heeft genood.
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Met de Verrezen Heer is meegegaan
tot eeuwig leven

De Heer

Alfons Petrus LANNOEY

Weduwnaar van Mevrouw
Rachel DE BACKER

Geboren te Verrebroek op 16 augustus 1899
en godvruchtig overleden te Waasmunster op
8 december 1988. Voorzien van de laatste H.H.
Sakramenten der Zieken.

Lid van de bond der Gepensioneerden.

Bij het einde wvan elke begrafenis wordt er
gezongen ''Niemand leeft voor zichzelf... Wij
leven en sterven voor God onze Heer... aan
Hem behoren wij toe,,. Zovele keren heeft
Fons dat meegezongen, onbewust misschien dat
het een samenvatting van zijn leven was. Hij
was dankbaar dat hij zo'n hoge ouderdom
mocht bereiken, maar realist genceg om te
zeggen "' 't is ermee gedaan,,. Zijn leven heeft

hij eenvoudig beleefd : hij was een wroeter *

van 's morgens tot 's avonds, hij leefde echt
niet voor zichzelf, maar voor Rachel, zijn kin-
deren en kleinkinderen, hij snoeide in zijn
leven zoals hij zovele bomen heeft gesnoeid,
hij kon zo genoeglijk praten over de alledaagse
dingen, omdat hij veel levenswijsheid had en
steeds opgeruimd en blijmoedig was. De kracht
voor dat alles was zijn echt diep geloof : zijn
dagelijks gebed, zijn zondagsmis en zijn ver-
trouwen op de Heer. Zijn ontspanning was thuis
of na de Hoogmis een kaartje leggen met
inzicht en durf,

Dankbaar bidden we daarom met zijn kinderen,
kleinkinderen en familie, van wie hij zoveel
hield, dat de Heer Jezus hem moge belonen
voor dit schone leven, en ook tot U allen zegt
hij, zoals hij 't aan zovelen heeft gezegd bij
het afscheid ''Vaert wel en de levet scone,,.

0. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.
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Voor uw medeleven in rouw en gebed danken
U oprecht de families :

LANNOEY, DE BACKER,
DE BEULE, PICAVET.

Begr. B.V.B.A. Hilaire Van Moortel-De Smet,
tel. 052/46 17 53. -  Drukh. Lucien Batens.
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