Marc Lannoo

Geboren op 24-01-1957 te Brugge

Overleden op 08-07-1985 te Kachtem-lzegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Aandenken aan
Heer

Marc Lannoo

echtgencot van

mevrouw Dorinda Vandekerchove
Zaakvoerder transport “"de kust"

geboren te Brugge op 24 lanuari 1957 en
tengevalge van een smartelilk ongeval overleden
te Kachtem-lzegem op B Jull 1885.

Dank wvoor uw deelneming en gebed.

Dorinda Vandekerchove en Filip,
de families Lannoo, Vandekerchove,
Gheleyns, van de Walle en De Graeve.

Begrafenissen Van MNieuwkerke, Westkapelle -
Tel. 050/60 20 77 — Maldegem Tel 050/71 41 51

anenw indeken be

“Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in MI]
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” (Joh.)

Die woorden van Jezus zijn, in deze tragische om-
standigheden, de zekerste troost en steun. Het
doet pijn als een mens in de volle kracht van zijn
jaren en van zijn aktivitelt plots uit dit leven weg-
valt. Hij leidde zijn bedrijf met inzicht en verstand
zodat een mooie toekomst voor hem scheen weg-
gelegd. Plots echter is die bedrijvigheid onder-
broken. In de zomer van zijn leven en in de bloai
van zijn krachten is hi] naar de Heer teruggeroepen.

Dat Is voor ons, mensen, onbegrijpelijk en daarom
zijn we met verstomming geslagen. Zijn heengaan
betekent voor zijn gezin en familie een onherstel-
baar verlies. Toch draagt leder sterven in zich de
belofte van een nieuw en eeuwig leven. Omdat
wij als gelovige mensen niet twijfelen aan die onge.
kende toekomst, plastsen wij op het graf het kruis
waardoor Jezus de dood heeft overwonnen en ons
is voorafgegaan in dit eeuwig leven. Wij blijven
wel met ons verdriet, maar ook met ons vertrouwen
in de ondoorgrondelijke goedheild van God die het
beste met ons woorheeft, Daarom bidden wi] met
geloof : ""Heer, onze God, de naam van Marc staat
aeschreven in de palm van uw hand, Wij vertrouwen
U onze dierbare overledene toe, Help ons geloven
dat wi] over de dood heen In liefde met elkaar
zijn verbonden dank zi] Jezus uw Zoon die Gij uit
de dood hebt opgewekt.

Dierbare echtgenote en zoontje ik dank u voor uw
diepe genegenheid. Friz en gezond ben ik wvan u
weggegaan om er spl]tiiagenn:g niet meer terug
te komen. Blijven we elkaar gedenken in ons hart
en gebeden,

Dierbare ouders en familie, we ziln voor elkaar een
steun geweest, weest gi] nu de steun voor mijn
echtgencte en kind. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer, schenk uw dienaar de eeuwige rust en vrede,




