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JEZUS — MARIA — JOZEF

BID VOOR T DE ZIEL
VAN

Delfina FIERS

weduwe van

Henri Verleyen

geboren te Kalken, den 23 Juni 1864, en onvoorziens,
godvruchtig overleden te Docrslaar, den 3 Junl 1948
Lid der Confrerie van den H. Nikolaas van Tolentyn
en van den Yrouwen- en Boerinnenbond.
L raagtons— .

Jezus, Maria, Jozetl...... met deze drie Heilige namen
dagelijks bijna vocridurend op de lippen, is de vrome,
diep-gelovige en zeer eenvoudige Dellina, het eeuwig
leven ingegaan, — Haar leven was gekenmerkt door
'n schoon, overtuigd christelijk geloof. — De wereldse
vermaken hadden voor haar niet de minste waarde; het
stille, hulselijk leven en het werk maakten haar grootste
geluk uit. Haar echtgenoot heeft in haar toegewijde
liefde immer steun en sterkte gevenden. Haar goed
hart was ook val lieldadigheld jegens haar huisgenoten.
De hoge ouderdom en lichamelijke lasten, steiden haar
sinds enkele jaren in de onmogelijkheid nog ter kerke
te gaan. Ze klaagde nooit en telkens O. L. Heer haar
zelf in de H. Communie bezocht, was het voor haar ziel
‘n ware vreugde en opbeuring. Zo was deze stille
vrouw, op wier gelaat de weersplegeling lag van gewe-
tensrust en verduldigheid, sinds lang op 'n zalig alster-
ven voorbereid.

Rijk aan verdiensten Is zij dan ook kalm en bijna on-
merkbaar naar den Heer gegaan op den vooravond van
Jezus' H. Hartfeest en den eersten Vrijdag der H. Hart-
maand.,

Mijn dierbare MNaastbestaanden, dank om al uw zor-
gen en hartelijkheid.

Moge Jezus — Maria en Jozel u alles rijkelijk vergel-
den en uw steun blijven. — Vergeet uw tante niet.






