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Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Maria NIJS

Weduwe van de heer
Marcel DE KERPEL

Geboren te Lede op 24 mei 1929 en
zachtjes ontslapen in het Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis op 11 mei 2007, gesterkt door het

sacrament van de ziekenzalving.

Lidd van varschillende godvruchiige
genoolschappen

Namis op zondag 17 juni 2007 om 10 wur in de
gecanale kerk te Lede.

De families NIJS, DE KERPEL, D’HONDT en
DE SMET danken u voor uw blijken
van deelneming.

"We zijn ons moeder kwift”, zed &één van haar kinderen
toen ze het overfijden meadeelde aan ean famibelid.
Ja, want voortaan zal moeder overal een lege plaatls
achterlaten die door niemand kan ingenomen worden”
én "Neen, want als christen is ze niet ver van ons weg.
Zij is bij de Heer en die is ons zeer nahij!”

Deze uiterst goede echigenote en moeder was haar
naam ‘Maria’ waardig. Samen met Marcel heeft ze
haar drie dochters opgevoed in eer en deugd. Zij op
hun beurt hebben hun cuders bijgesiaan len einde
toa. Na hel averlijden van hun vader waren ze voor
moeder een nel le beschrjven steun en sterkle. De
bezorgdneid van haar kinderen reikle ot hel uiterste

Zij praefde hel 'Eeuvdg Geluk' wanneer zé zichzelf
helemaal kon wegaijleren voor haar kindesen,
Keinkinceren en achterkleinkinderen en mocht ervaren
dat deze gelukkig waren. De blijheid straalde van
mémés gedaat bij leder bezoekje. Ze krijgt een bijzonder
plaatsje in hun han

Tot de laatste dag heeft moeder gestreden maar toch
habben haar krachien het begeven an is 28 owargegaan
naar daar waar de Heer alle tranen it haar ogen wist
en er gean dood meer is, geen rouw, geen geween,
geen smart, want 2l het aardse is voorbij

"Mame zalin de zelel aan hat raam, alles stil gade 1@
slaan”, mijmerde ean kleindochler, *Ze stond allijd
vOOr ans paraat an was onze steun en loaveriaat.
Moeten we haar dan voor altixl missen?”

"Toch niet”, realiseerde re zich, "want haar glimlach
zal nooil vergaan maar eauwig in ons voorlbestaan!®









