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Wie in mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven Johan Xl 25

.t
VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria Mathilde GALLE

Weduwe van wijlen de Heer
. Jan-Baptist VAN DEN ABEELE
geboren te Wichelen op 22 januari
1891 en er godvruchtig overleden op
24 februari 1976, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen

Zalig de vrouw die op God betrouwt
en stipt zijn geboden onderhoudt,
zij zal niet teleurgesteld worden.

Als echtgenote en als moeder heeft zij
haar beste krachten gegeven voor het
geluk van haar gezin ; door een onge-
val gehandicapt bleef zij moedig hare
taak volbrengen en betoonde een on-
begrensde toewijding gedurende de
langdurige ziekte van haar echtgenoot.
Tot rust gedwongen bleef zij de moe-
dige en opgeruimde vrouw die dage-
lijks in Eucharistie, H. Communie en
rozenhoedje de kracht zocht en ont-

ving om blijmoedig haar lot te dragen.
De week was gevuld met het verlan-
gen naar het bezoek van hare kinderen
en kleinkinderen.

Sinds geruime tijd werden hare krach-
ten gesioopt, zelf zag zij in dat haar
leven stilaan ten einde liep vol onder-
werping is zij zacht ontslapen om te
ontwaken in de eeuwige vreugde van
de Hemel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
gij zijt mij altijd een troost en op-
beuring geweest : blijft mij steeds
indachtig en volg mij langs de weg die
ik U heb voorgegaan.

Eerwaarde Zusters, vooral U Eerw.
Moeder, mijn beste dank voor de on-
ophoudende zorgen waarmee gij mij
hebt omringd.

De families Galle - Van Den Abeele,
De Cuyper en Meganck

danken U voor uw kristelijk meeleven
in hun rouw en voor uw gebeden.

Wichelen, 28 februari 1976
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