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Heden zij uw plaats in vrede en uw woning in den
hemel.

+ BID VOOR DE ZIEL VAN

EMIEL OOSTERLINCHA

echtgenoot van

GERARDINE VAN HERREWEGHE

geboren te Brussel den 18 ]anuan 1895 en overleden
te Gent den 11 Januari 1935,

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.
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Heer, Gij hebt ons streng beproefd en een bitteren
kelk te drinken gegeven... De droefheid heeit ons hart
benauwd en onze oogen met tranen overgoten. De
wonde die Gij ons slaat is diep... doch dat Uw zeer
heilige wil, o Heer, in alles geschiede en altijd geloofd
en geprezen zij !

Gelukkig te midden van zijn huiselijken knng, wierd
hij, o zoo vroeg helaas, aan de liefde der zijnen ont
rukt. — Hij was er zich ten volle van bewust dat zijn
einde naderde... O wie zal het ons verwoorden wat
er in zijn vaderhart moet omgegaan zijn bij de ge-
dachte dat hij thans vrouw en kinderen waarvoor hij

zich had afgesloofd moest overlaten aan de onzeker-. A

heid der toekomst.

Dierbare echtgenoote, zwaar is de beproeving maar
schep moed en betrouw op de goddelijke Voorzienig-
heid. Edelmoedig heb ik het offer van mijn leven ge-
bracht,overtuigd dat,waar de Meester slaat Hij tevens
ook hulpe geeften kracht om door dit lijden en die be-
proeving de schoonste paarlen te winnen voor onze
eeuwige hemelkraon.

Teergeliefde kinderen, groeitop in eer en deugd, be-
mint uw moeder alle dagen van uw leven, en vergeet
uw vader niet. Ik verlaat u niet : van uit’den hemel
waak ik op u. Tot wederziens hierboven.






