Rosalia Galle

Geboren op 31-03-1897 te Iddergem
Overleden op 22-10-1971 te Aalst
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Zalige gedachite te bidden wvoor de owverledenen,
tot wvoldoening voor de zonde.
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DIERBAAR AAMDEMKEM
gan Mevrouw

ROSALIA GALLE

weduwe wvan de Heer
LUDOVICUS DE SMET

geboren te lddergem op 31 maart 1897

en overleden te Aalst op 22 okt. 1971,
gesterkt door het H. Sakrament der ziaken.

£ij heeft het leven aanvaard met zijn blijde,
maar ook met zijn droeve dagen, met zijn zor-
gen en beprosvingen,

Bij dit alles is zij moedig en geduldig geble-
VEn.

Z6 was dit eenvoudig simpel leven - zonder

veel omhaal van woorden - trouw en stipt in
de wvele kleine dingen van iedere dag.
Geduldig de lasten dragen geeft de overtuiging
dat het lijden wan deze tijd niet opweegt
tegen de  Theerlijkheld die =zal geopenbaard
worden in de zaligheid.
Dierbare kinderen en klelnkinderen, [k dank u
allen om uw liefde en genegenheid waarmae
U me steeds hebt omringd wooral in mijn
moeilijke dagen.

Beste familie en wrienden, als blijk van uw
genegenheid, gedenk mi] In een gebed.

Meem Uw dienares op in Uw Rijk, o Heer.
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De familién De Smet, Galle,

Chrtstiaens en De Coen,

danken U wvan harte voor de blijken wvan deel-
neming.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door
de teraardebestelling, had plaats in de Sint
Miklaaskerk te Liedekerke, op 27 okt, te 10 u.
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