Romain Galmart

Geboren op 02-09-1929 te Wetteren
Overleden op 14-09-1987 te Aalst
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«Zallg de barmhartigen want ze zullen barm-
hartigheid ondervinden.» (Mt. 5, 71

.I_

Dankbaar aandenken aan

Dokter Romain Galmart

echtgenoot van Mevrouw Marie-Louise Sergeant

geboren te Wetteren op 2 september 1929 en
onverwacht wvan ons heengegaan te Aalst op
14 september 1987, gezalfd met het H. Oliesel
in extremis.

Geneesheer

Reservecommandant

Ere-burgemeester van de gemeente Wichelen
Oud Provincieraadslid

Officier in de Kroonorde

Een groot “'mens'’ ging heen. Totaal onver-
wacht maar tot het laatste moment strijdend
voor de kleine man., Vechtend tegen het on-
recht in de maatschappij. Die maatschappij
waar hlj tot de |aatste wvezel wan zijn lichaam
intens mee verbonden was.

Dokter Galmart was niet alleen dokter, hij was
een ware vriend steeds tot medische en morele
hulp bereid,

Hij was een goed, eerlijk, gedienstig, plicht-
bewust en rechtschapen mens, een goede echt-
genoot.

Jarenlang heeft hij de bevolking gediend als
dokter, 5 jaar als laatste burgemeester van de
gemeente Schellebelle en 6 wvolle jaren als
eerste  burgemeester wan de fusiegemeente
Wichelen. Met zijn onverdroten inzet en vriend-
schap was hij steeds bereid om iedereen be-
langloos te helpen en ten dienste te staan.
Doar zijn eenvoud en intellekt had hij het ver-
trouwen wan zfjn patiénten en van de Inwoners.
Alhoewel hij begiftigd was met sen groot ver-

stand liet hij zich in het leven leiden door een
veel te groot hart.

Zijn Jezuietenopleiding gaf hem de ruimden-
kendheid welke onmisbaar was in zijn beroep
en zijn politieke loopbaan. Die ruimdenkend-
heid heeft zijn omgang met zijn medemensen
beheerst. De kleinburgerlijkheid en het a-sociale
in onze wereld deden hem pljn.

Wij zijn diep bedroefd, beproefd door het zo
tragisch heengaan van ons dierbaar familielid,
onze warm-menselijke dokter, ere-burgemees-
ter, onze grote vriend.

Bewust had hi] zijn prachtige talenten in de
dienst van de mens gesteld, zijp schrandere
geest, zijn groot hart, zijn enorme werkkracht.
Hij is er mede door zijn opleiding trouw aan
gebleven tot en met de dood,

Mu zijn leven hier op aarde onder ons is afge-
broken bevelen wij hem in ons midden aan hij
de Heer die barmhartig is voor iedere mens.
Ingetogen brengen wij hem naar zijn |aatste
rustplaats opdat zijn graf ons blijvend mag
herinneren san wat deze mens voor velen van
ons gedaan heeft en nog betekent, Mocht dit
korte welgevulde leven in dienst van anderen
zijn bekroning wvinden in het hiernamaals,
Teerbeminde echtgenote, schoonvader, familie-
leden, patiénten, vrienden, dank voor wat ge
voor mij waart en deed. Als ik in uw herinne-
ring mag blijven voortleven ben ik niet dood.
Wees een steun voor elkander in deze dagen
van heproeving.

Dank eveneens aan allen, zonder enige uitzon-
dering, die met mij hebben samengewerkt tij-
dens mijn bestuur van onze schone gemeente.

Voor uw blijken van deelneming in hun rouw,
danken u: zijn echtgenote en zijn schoonvader,
de families Galmart, Sergeant, De Brouwer en
[le Spiegeleer.
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