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Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.

+ BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw

Clarisse Ganzeman

Weduwe van Mijnheer

Theophiel SCHOCKAERT

Geboren te Berlare, op 5 september 1898
en zacht in de Heer ontslapen te Dender-
monde,op 28 december 1968, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken en de Pauseljjke
Zegen «in Articulo Mortiss,

Zij was een moeder, zachtmosdig van aard,
zij droeg haar gezin een warme liefde toe in
onbegrensde toewijding,

Het edelste geschenk van God is een goede
moeder ; telkens een moeder sterft voelen de
kinderen het snan dat hun het kostbaarste en
onvervangbare wordt cntonomen : een moeder
wverlaat haar kinderen altijd te vroeg.

Het is troostvol te weten dat de dierbare
overledene haar leven wist te richten naar
Gods geboden, ze was een goede Kristene
vrouw, diep-gelovig en geirouw aan het ge-
bed. Zij leefde vreedzaam met alle mensen,
en werd door iedereen geacht om haar min-
zaam karakter.

De Heer heeft haar menige beproeving
overgezonden, na de zware zorgen tijdens de
langdurige ziekte van haar man, is =ij =zell
getroffen geworden door een slepende kwaal
die haar langzaam ten grave heeft gebracht.

Dierbare kinderen, ik dank u om uw gene-
genheid en voortdurende bezorgdheid tijdens
mijne ziekte. De Heer roept mij tot Zich, on-
derwerpen wij ons te volle aan zijn heilige
beschikkingen. Ik verwacht nog een laatsie
liefdebewijs voor uw ouders : vrome gebeden
voor onze zielerust.

T

Mr en Mw Alfons Van Wesepoel-( t Scho-
ckaert)-Van der Sijpt, en zoon,

Mren Mw Julien Schockaert-Pieters en zoon

Mr en Mw August Steeman-Schockaert en
zoomn,

De familiétn GANZEMAN, ROGGEMAN,
SCHOCKAERT en SMEKENS,

DANKEN U van harte voor uw blij-
ken van genegenheid en kristelijke

deelneming hen betoond in hun diepe
rouw.

Drukk. De Nil, Wichelen.



