Emmanuel Gautot

Geboren op 28-05-1939 te Asse

Overleden op 03-02-2009 te Vlierzele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Emmanuel *"Nouch” Gautot
Echtgenoot van Mady Stessens

Geboren te Asse op 28 mei 1939
en thuis overfeden te Vierzele op 3 februari 2009.

De familles Gautot, Stessens, Stas en Oeyen
danken u voor uw medeleven,

Een man met visie, een man met een hart voor zijn familie,
zijn geliefde kleinkinderen. Je hebt ons het verschil geleerd
tussen een mus en een vink, den "EOS” was je bijbel.
Gewapend met verrekijker en labrador maakte je de bossen
van Moerbeke onveilig.

Als overtuigd hippie streek je neer op Formentera.

Deze liefde voor de natuur bleek ook jaren later nog steeds
te bestaan, nu weliswaar in een |ets chiquere golf-versie,

www.indeken.be

In de bomen van Axel en Oudenaarde worden nog steeds
golfclubs teruggevonden, die je, in de strijd met jezelf,
overbodig vond. Ze deden nooit helemaal wat jij wou.

Den aperitief werd standaard opgeluisterd met het ceuvre
van Bach, Mozart, en Beethoven.

MNa den aperitief werd er aan tafel nagepraat: saucissen met
bleemkool, Choucroutte, ne steak met dikke frieten,

alles was goed, zolang het maar "a la Mammy” was!

MNa het standaard dutje aan tafel, halfweg het diner,

werd de avond verder gezet met een whisky en een stevige
discussie over de zin en onzin van het leven,...

Je werk was je hobby. Ondanks je grondige hekel aan
ziekenhuizen, was je wel een krak in het ontwerpen ervan.
Menig patiént kan inmiddels getuigen dat de circulatie,

in de door jou ontworpen poliklinieken,

eigenlijk ongelofelijk simpel en logisch is.

Zo was je zelf ook, simpel en... meestal logisch!

We zullen trachten in jouw nagedachtenis nog zoveel van
de reeds gemaakte plannen uit te voeren.

We zullen je hierbij enorm missen!!

Emmanuel, Nouch, Pa, Bompa: we zien je graag!!
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