Clemence Gees

Geboren op 26-02-1884 te Kerksken
Overleden op 08-09-1977 te Aalst
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« Nog leeft gij in ons hart, o moeder =

.|.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clemence GEES

Weduwe van wijlen de heer
Theophile VAN DE SIJPE

Geboren te Kerksken op 26 februari 1884
&n godvruchtig overleden in de
O.-L.-Vrouwkliniek te Aalst

op 8 september 1877.

Gesterkt door het H. Sakrament der ziaken.

Lid van da Confrerie van het H. Hart
en de H. Rozenkrans,

De Heer verleende moeder een uitzonderlijke
ouderdom, een goede gezondheid en aen
rustige cude dag in het gezelschap ven haar
familie. Zonder werelde verteon, in stille en
verborgen offervaardigheid heell ze gezwoegd
an fizuﬂgd om haar kinderen tot Gods glorie
0D te voeden. Als een schone Kristene vrouw,
met een eenvoudig rotsvast geloof, heeft ze
voor haar gezin geleafd.

Rust heelt ze weinig gekend.

Ontspanning heeft ze nooit verlangd.

Het lijden dat zij de laatste weksen dragen
moest,. aanvaardde ze vol onderwerping aan
Gods Wil.

Beminde kinderen en kieinkinderen, mijn
laatste woord is er een van dank om al het
goede, om de zorgen en de liefde die ik

mocht ontvangen. Wees goed voor elkaar en
blijt de grote pB:h:hlen van het kristelilk leven
onderhouden. Bewaar mijn aandenken in uw
hart en vergeet mij niet in uw gebeden.

Eiamura Ia.m_}lie en vrienden, de enige vreug-
e die ge mij nu nog kunt geven is nog eens
te bidden wvoor mijn zielerust.

Vader, geef haar hetl eeuwig geluk in uw
Heamel,

De families GEES en VAN DE SIJPE,

danken U wvoor de blijken van deelneming.

Begral. De Cock, Ressegem
Drukk. Van Damme-Ottoy, Nieuwerkerken



