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Om God heeft zij gewerkt,
met God heeft zij geleden,
op God heeft zij gehoopt,
fot God heeft zij gebeden.

VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFER

Ida, Bernadette
GEES

Dochter van wijlen de heer en mevrouw
Benoit GEES-DE SAEDELEER
Geboren te Kerksken op 16 sepiember 1991
en godvruchtig overleden te Kerksken op
28 februari 1986.

Gesterkt door de laatste HH. Sakramenien
der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Kriz'eli'ke
Gepensioneerden
en varschillende godvruchtige
genootschappen

In eenvoud, in de vreze Gods, uit liefde voor
de mensen, heeft zi] zich ten volle ingezet
voor een steeds belere wereld langs gebed
en offer.

Goedheid en dienstbaarheid vielen haar nooit
e zwaar omdat zij steeds wilde leven naar
Jezus' voorbeeld : zichzelf verge'en voor de
anderen. Van op haar ziekbed leefde zij
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mee met de kerk, die zij zo graag bezeoch! :
zelfs een omhaling verloor de aandacht van
haar vrijgevigheid niet.

Hoe vaak heeft zij de Heer gedanxt voor het
elukkig leven dat zili_l. totaal afhanhﬂlilik van
od, in de geborgenheid van haar geliefden

mocht beleven. Haar inzet voor de groei en
bloei van de kristelijke en sociale organisa-
ties, vooral van de Bond van het H. Hart,
hear dagelijks gebed, heeft haar levan rijk
gemaakt aan geeslelijke waarden in de
dienst van God en de mensen.

wWie gelooft dat Jezus Kristugs gestorven en
ver-rezen is, gelooft ook dat God hen die
in Jezus ontsliepen, met Hem terug zal vos-
ren '". (1 Thess. 4).

Beminde Palmyre, samen hebben wij veel ge-
luk mogen kennen, maar hebben wij tevens
samen wvan dit geluk moeten afstaan. Ik
dank u voor de vele zorgen waarmee gij mij,
samen met de kinderen, maandenlang hebt
cmringd. Moge de Heer uw getrouwheid be-
lonen nu en in 't esuwig leven.

Beminde neven, nichten, familie en vrienden,
in een geest van oprechie dankbaarhnid
tegenover God, leg ik miin leven in Zijn han-
den, Moge uw aller gebed mij begeleiden
in Gods esuwige liefde.

Met mijn oprechte dank aan het verplegend
personeel van het Wit-Geel Kruis en de thuis-
verzorging.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families :
GEES en DE SAEDELEER,
danken wvoor de blijken wvan kristelijke
deelneming in hun rouw.



