Monique Gees

Geboren op 05-06-1956 te Haaltert
Overleden op 16-07-2002 te Aalst
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T

Aandenken aan

Mevrouw

Monique GEES

Geboren te Haaltert op 5 juni 1956
en na een auto-ongeval overleden in het
ASZ-Campus Aalst op 16 juli 2002.
Gesterkt door het sacrament van de zieken.

De familie dankt U voor uw blijken
van medeleven en gebed.

Begraf. Kris Janseghers - Van Mulders, Beugemstraat 14,
9310 Moorsel - Tel. 053/70.47.17

Ik heb in de herfst,

toen ik in een park was,

heel lang naar een prachtig klein blaadje gekeken
dat de vorm had van een hart.

Het was bijna helemaal rood

en hing nog net aan een tak,

klaar om te vallen.

Ik vroeg het blad of het bang was,

omdat het herfst was

en de andere blaadjes al gevallen waren.

Het blad zei tegen me :

neen, in de lente en de zomer

heb ik volop geleefd

ik heb hard gewerkt

om de boom te helpen voeden

en een groot deel van mij is nu terug in de boom.
Als ik naar de aarde terugga,

zal ik de boom blijven voeden.

Dus maak ik mij nergens zorgen over.

Als ik deze tak verlaat en naar de grond dwarrel,
zal ik naar de boom zwaaien en tegen hem zeggen :
“Tot gauw”.

Thich Nhat Hank


http://www.indeken.be/







