Michel Geiregat

Geboren op 06-05-1912 te Ouwegem
Overleden op 15-07-1999 te Deinze
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*God, bij U woon ik,
Gij overlaadt mij met zegeningen:
brood in mijn hand,
wijn die mij verheugt.
Geod is voor epuwig mijn herder”
{Psalm 23)

Dankbaar aandenken aan

MICHEL GEIREGAT

echigenoot van Magdalena Germaine Thienpont

geboren te Ouwegem op 6 mei 1912
en na een korte riekteperiode rustig overleden
in het Sint-Vincentiusziekenhuis
te Deinze op 15 juli 1999, gesterkt door
de riekenzalving, in extremis.

oud-strijder 194(-1945

lid van de bond der gepensioneerden
boogschutter, kaarter en bolder

De familie dankt U voor uw medelwen:--..h_

www. indeken.be

Ontegensprekelijk heeft Michel veel kracht gevonden in zijn
geloot. Heel zijn leven heeft hij daarvan getuigenis gegeven
als een gelovig mens en als kerkzanger, zich vele jaren ten
dienste stellende van de parochie. Ook was hij bezorgd en
uiterst begaan mel het welzijn van vrouw en kinderen. Die
kracht van zijn geloof heeft hij zeker sterk vandoen gehad,
want het lot was hem niet albjd gunstig. Herhaalde keren
kreeg hij het hard te verduren. Maar telkens heefl hij zich
doorheen de kwade dagen gewerkt, met dat taaie
doorzettingsvermogen dat hem is bijgebleven tot de laatste
dagen van z?’n leven. Want er was weer volop hoop dat xij na
hun verblijf in de klinick, mettertiid weer een beetje
zelfstandig zouden kunmen leven m hun vertrouwde
omgeving, De dood kwam echter onverwachts.

Een noeste werker, een diepbezorgde vader en een
echtgenoot die tot zijn B7, zoals slechts weinigen, in staat s
geweest zorg te hebben voor zijn vrouw Germaine. Zij zal, hel
meest van al, zijn gemis aan den lijve ondervinden. Altijd
komt de waarde van een geliefd persoon best tot witing,
wanneer men zijn aanwezigheid moet missen.

Nu wij Michel voor het laatst in ons midden hebben,
verenigen wij ons in gebed, dat aan zijn lijden nu een einde
mag komen en dat hij even bekommerd mnﬁu zijn met het lot
van hen die hier diepbedroefd moeten achterblijven. Echte
liefde is een liefde die niet vervaagt, maar die groeit en
intenser wordt naarmate men God, de bron van alle licfde,
nadert.
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