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Dankbear om wat hi]
woor ons is geweest
bidden wij voor de ziel wvan

de heer Danie! GEIRNAERT

zoon van wijlen
Bruno-Achiel GEIRNAERT - Alice ANSEEL

geboren te Alveringem op 1 januari 1924
en godvruchtig overleden te Veurne
(Sint-Augustinusklinlek) op 2 mei 1983,
gesterkt door het Heilig Oliesel,

Onverwacht en stil is Danidl in de eerste wolle
meienacht van ons heengegaan. Op zo'n momenten
voelt de mens hoa hulpeloos hij is in al zijn on-
macht en hoe diep de treurnis in zijn hart wordt
gevoed om het verlies wvan iets zo dierbaars en
nabij.

Zijm hele leven is onze dierbare overledene zichzelf
gebleven : goed, vriendelijk, schalks en volks, be-
gaan met zijn arbeld en gedienstig. Hij kon met
iedereen omgaan omdat hij ten volle in- en met
de gemeenschap leefde. Met een kwinkslag, een
spreuk of een gezegde won hij de genegenheid van
wie hi] ontmoette en met z'n warme, goede woord
bracht hi] welen moed en steun bi]. Levenslustig
en opgeruimd van karakter probeerde hij het leven
aan de zonnekant te bekijken... dienstbaar op de
bank waar hij werkte en het dorp waar hij woonde.

Hij was eigenlijk een gewetenavol ambtenaar en
een graaggezien dorpsfiguur, die vroeger in de
toneelglide en nu In de feestcommissie er mee
begaan was zijn medemensen gezonde ontspanning.
leute en humor bij te brengen. Waarlijk een mens
was hi] wiens beeld nog lang in de Alveringemse
gemeenschap zal naleven...

Te vroeg en te haastig is Daniél overleden. Niemand
kon het vermoeden, alhoewel hi] de laatste maan-
den wat gesukkeld had. Van huis uit was hij diep-
kristelijk opgevoed ..een kostbaar levenserfdeel dat
hem werd doorgegeven en waardoor wij nu tot de
God van alle leven kunnen bidden: «<Heer, weiger
hem uw barmhartigheid niet. Neem hem op in uw
heerlijkheid en geef hem in uw huis de plaats die
Gij van in esuwigheid voor hem hebt bereid.»
Digrbare zuster, schoonbroer en familie, ik dank u
voor de genegenheid en de gulhartigheid, de liefde-
volle attenties en de warme wvriendschap, die ik
steeds bij] u mocht ondervinden. Samen waren we
gelukkig. Mijn sterven zal u piln doen maar in
geloof weten ws dat we mekaar bij God eens
zullen terugvinden.

Dierbare vrienden, we mochten in het leven altijd
ondervinden wat echte vriendschap is... de vriend-
schap van een goed, rechtschapen en eerlijk mens.
Draag dat vrlend-zijn in onze levensgemeenschap
verder door. Vergeet mij niet en bid voor mij in
deze H. Eucharistieviering.

Valére VANDEMNABEELE - GEIRMAERT,
zijn zuster en schoonbroer ;

Gery LYLOM - VANDEMABEELE en Ingrid,
Paul YANDENABEELE - VANDERSTAPPEN en Veerle,
Willy GHESQUIERE - VANDENABEELE,
Geert VANDENABEELE,
Martine VANDENABEELE en verloofde,

Zijn neven &n nichten ;
de families GEIRNAERT en AMSEEL

danken U voor uw gebed
en dealneming.

Drukk. Orion, G. Deschilder, Oostduinkerke



