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= Maar esr gij wist dat Hij
uw licht zou doven
had Hij, God zij geloofd,
had Hi] uw leed gedoofd . . .»

t

In dankbare herinnering
aan het leven en sterven van

MEVROUW
Leonie Van Caelenbergh

weduwea van de
heer EMIEL VAN DEN BOGAERT

Zi] werd geboren te Wichelen, op 17 Januari
1889 en ging er rustig over naar het volle Leven
van de Verrezen Heer op zaterdag 14 maart 1987.

Zi] werd gesterkt door de Ziekenzalving.

Waarom zijn wij zo stil moeder

als wij uw dodenkamer binnengaan ?

Zo stil, alsot wij telkens nog willen luisteren
naar uw oude verhalen

alsof wij willen luisteren

naar het oudste verhaal van alle tijden

het verhaal van de dood.

Elke dode vertelt het

ook Ji] moeder vertelt het ons nu

met vale lippen en gesloten ogen.

Je vertelt het nu stiller nog dan op fluistertoon.
Je bent voor ons een boek, moeder

waarin je de wijsheid van het leven

hebt opgetekend.

En even staan we huiverend bij jou . ..
misschien zijn we bang om het blad te keren.

Je hebt het bijna een esuw meegemaakt

98 maal de wisseling der seizoenen.

Je hebt de geur van de aarde, van de dieren
op het erf en van het leven geroken.

Je hebt de tranen wvan Je vele kinderen gepraoefd
En toen je grote liefde @ vader, je ontviel
waren het andere tranen

en hebben wij &é&n ogenblik in wonderen geloofd
Je zag je nageslacht

« tot in het vierde geslacht.»

Wij danken de Heer van alle Leven om je

« schoon moeder zijn »

= Het is volbracht ! »

Wij zullen moe de ogen sluiten

voor zoveel wat wi] niet begrepen

voor zoveel wat niet Is afgewerkt,

Moeder, ook in je dood vertel jij ons Je leven
met stukken en brokken misschien

uit verleden en heden.

Van uit ons geloof, hopen wij

dat God er nu muziek zal opzetten

en er een lied van maken.

Alleen Hij kan elk verhaal met alle andere
samenbrengen tot een lied van «Eeuwig Levens.
En jij. moeder, vertel jij aan ons allemaal

de weg langswaar jij bent gegaan.

Uw meevieren in deze uitvaartliturgie
Uhw gebed en offer

het was voor ons een troost.

Wij danken U.
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