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Dankbaar om haar hoge leeftijd
is naar haar Schepper gegaan

Mavrouw

Aline JACOBS
Weduwe van Mijnheer Kamiel VAN HECKE

Geboren te Massemen op 7 augustus 1800, en rustig
ontslapen te Gent in de Kliniek H. Familie op
9 december 1987, gesterkt door de Ziekenzalving.

Deze eenvoudige vrouw had de gave om de waarden in het
leven te onderkennen, en de Gever dankbaar te zijn, In haar
lange |leven werd ook zij meermaals beproefd, maar dal ken
haar niet breken, want ze was niet veeleisend voor zichzelf,
maar integendeel dankbaaromelkedag die ze beleefde als
een geschenk waar ze mocht over beschikken.

MNu haar krachten afnamen beschouwde ze dit niel als een
onderwerp om lreurig over te praten, maar nu sprak ze op
vreugdevolle wijze aver hetlicht van haar ogen datweer hel-
der was geworden. Het was als de weerglans van haar ziel,
die uitkeek naar het éeuwig licht dat ze zag naderen.

Als vrome vrouw ontving ze reeds jaren regelmatig de H.
Kommunie, sinds ze zelf niet meer als trouwe kristen ter ker-
ke kon komen; eersl gebeurde dit aan de zijde van haar
echtgenoot, maar toen die wepnviel bleef ze rustig en stand-
vastig bidden, voor het welziin van haar kinderen die ze zo
innig liefhad, en tevens voor de zielerust van haar overlede-
ren.

Dankbaar om elk bezoek en vooral om de gedienstige we-
derliefde van haar zoon die haar 2o fijn wist te verzargen.
heeft ze de komst van de Heer afgewacht, avertuigd dat die
haar zou vitnodigen om eeuwig geluk te genietan naast
haar man in het hamels Vaderhuis.

Aan familie, buren en vrienden zeg ik dank om de vreugde
die Ge me hebt geschonken; wilt me gedenken in uw ge-
bed.

De families VAN HECKE, JACOBS, BRIIS en YDIERS, danken
U voor de blijken van innige deelneming in hun rouw,
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