Marcel Adams

Geboren op 26-07-1927 te Lint

Overleden op 28-01-2006 te Wilrijk

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Liefdeval aandenken aan

Marcel ADAMS

echtgenoot van Jeanne NAGELS

Hij werd geboren te Lint op 26 juli 1927
en is overleden in Sint-Augustinus te Wilrijk
op 28 januari 2006, pesterkt door hat
sacrament van de zickenzalving,

De familie dankt U voor uw medeleven

Vioklke,

in onze harten leven herinneringen, van liefde

voor ons moeke, dienstbaarheid en stille inzet.

Je stond altijd klaar om mensen te helpen, Je inzet was
onnavolgbaar, gedreven, zonder veel commentaar,

Je was een sterke man.

Den hof was je leven, van de vruchten kenden we samen
senieten bij de zondagse aperitief of de pistolekes.

Je hield eraan dat we samen kwamen.

Ook de kleinkinderen hadden er veel deugd aan,

Tot voor enkele jaren was fictsen je grote passic; je wist ons
steeds het beste binnenwegske aan te duiden. Heat deed je pijn
dat je, wegens zickle, de Nets aan de kant moest zetten,

le hebt hard gestreden.

Nu mag je eindelijk voor altijd rusten; je hebt ons iets
voorgedaan wat we graag doorgeven aan onze kinderen.
Het maakt jouw leven zeer de moéite waard!
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