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Dankbaar aandenken aan

“... Die dag heb ik bij mezelf gezegd: ik mag niet
in mijn eigen cirkel blijven ronddraaien, ik ga
naar buiten om zieken en eenzamen te bezoeken,
om mij ten dienste te stellen van anderen.
Ook in mijn gezin zal ik met mijn kinderen
vertellen, praten en lachen... . Ik vergeet nooit
wal mijn jongste zoontje (toen 6 jaar) zei als ik
op zekere dag hartelijk moest lachen: Moeke, zei
hij. ge zijt veel schoner als ge lacht.
Daarom ben ik blij en dankbaar dat ik met
Gods hulp mijn taak tot hiertoe heb kunnen
volbrengen, zij het dan met vallen en opstaan.
Ik heb geprobeerd voort te leven zoals mijn man
het zou gewild hebben en als we elkaar terugzien
in de Hemel, dat hij dan zal kunnen zeggen:
' Ge hebt gij dat heel goed gedaan, moeke!”
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Jan, Kris, Koen, Annemie, Hilde, Jef, Marianne.
Bert, Sanne, Sientje en Floris danken u voor uw
aanwezigheid en uw medeleven.



