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Rust nu maar uit, je strijd gestreden,
Ehaht het met veel moed gedaan,

ie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt deorstaan?

Vroom aandenken aan
MEVROUW

LUCIANA OOSTERLINCK

echtgenote van de Heer
ALFRED BOTERBERG

geboren te Berlare op 8 januari 1934 en er godvruchtig
overleden op 9 april 1991,
Voorbereid met de H.-Sakramenten van de zieken.

Zijwas lid van KAY.

Gij waart groots in de kleine dingen van het leven, die Uit uw
liefdevolle hand vermochten te bestaan, gij kende nooit het
nemen, wel het geven, een goddelijke kunst die weinigen
verstaan.

Deze gedachten tekenen duidelijk en eenvoudig wie Lucien-
ne voor zovelen is geweest.
Zij straalde een diepe rust uit, verborgen achter haar milde
glimlach, een hartelijk woord, een goede raad, een aanmoe-
diging, die aan mensen weer hoop gaf.
Het was al een ?Ieven, 2o mild en goed, aan haar echtgenoot,
haar kinderen, haar kleinkinderen, de mensen in de winkel,
zovelen die over de vioer kwamen.
In ga:lalres zat diep geborgen haarintens geloof, haar innig
ebed.
0 leefde zij ook bijzonder goed mee met alles wat in de pa-
rochie gaande was, en door ieder was zij graag gezien.

Over haar angeneeslijke ziekte kon zij rustig spreken, haar
verdriel verwoorden, haar stil aanvaarden uitdrukken, mild,
gemoedelijk.

Schoon omringd door haar echtgenoot en kinderen heeft zij
de strijd gestreden, gesterkt door de ziekenzalving.

Zo nam zij afscheid. '

Zo trok 2ij, voor ons zoveel te vroeg, naar Hemtoe, die eeuwi-
ge vrede schenken zal aan haar die trouw was in het goede.

Dank v, Lucienne, en rust in de vrede van het geheimnisvolle
land, het leven in Zijn volheid.

Vader, God, breng haarin 't zalig licht, het heeft haar steeds
op weg gevoed. Toon haar nu ten volle uw aangezicht, meer
dan wij voor haar kunien geven, nu voorgoed.

De families ODSTERLINCK, BOTERBERG, DE ROUCK en FEYS;

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor het gebed.

begrafenissen poppe - van gijseghem, berlare
drukkerij van uytvanck, berlare



