Maria Oosterlinck

Geboren op 11-10-1930 te Overmere
Overleden op 06-01-2007 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Maria OOSTERLINCK
echtgenote van de heer Gerard Peelman

Geboren te Overmere op 11 oktober 1930
en omring door haar familie thuis overleden
te Uitbergen op 6 januari 2007.

De ziekenzalving schonk haar Gods kracht.

Met moe of mémé is een sterke, moedige, eenvoudige, lieve en
zorgzame vrouw, rustig en stil van ons heengegaan.

Uit Overmere naar Uitbergen gekomen raakte ze vrij viug met de
mensen van hier verbonden als * Mieken van de melkboer .*
Haar vriendelijkheid, haar luisterend oor en gouden hart maakten
haar snel graag gezien bij alle mensen om haar heen.

Haar koesterende, helpende handen waren onvermoeibaar foen
de zorgen voor haar inwonende moeder en schoonvader zeer
intensief werden.

In haar liefde en inzet voor kinderen, kleinkinderen en achter-
Kleinkind overtrof zij zichzelf nog meer. Ze hielp niet alleen waar
nodig, maar dacht en leefde met iedereen mee.
Familiebijeenkomsten waren hoogdagen voor haar. Zjj genoot
hartelijk van elk samenzijn met haar dierbaren. De viering van
hun gouden huwelijksjubileum op 22 mei 2004 was daarvan
ongetwijfeld het hoogtepunt.

Daarnaast zette ze zich met volle overgave in voor haar OKRA.

www indeken. be

Een spelletie kaart met haar trouwe vrienden bezorgde haar
enorm veel levensvreugde.

Voor * haar fanfare * spaarde ze als ze de handen uit de mouwen
kon steken, moeite noch kracht. Ze genoot bijzonder veel van
elke muziekuitvoering.

Zelfs de onthaalkindjes van Moeke Ria ontvingen haar steeds
met open armpjes.

Op 11 oktober 2005 begon haar lijdensweg. Het voorbije jaar
pendelde ze tussen ziekenhuis en thuis. Met veel goede moed
kwam ze steeds terug in de hoop dat haar gezondheid zou
beteren. Het besef dat haar krachten in de laatste week met de
dag, jamet het uur minderden was haar bijzonder pijnlijk. Doch
ze had de sterkie om ook hier het heft in handen te nemen en
iedereen rondom haar te verzamelen om heel innig en bewust
afscheid te nemen, gesterkt door de kracht van de Heer.

Haar dankbaarheid tegenover al haar dietbaren die tot het ultie-
me moment thuis intens voor haar gezorgd hebben was zeer
groot. Vele trouwe vrienden ondervonden dit. Ook haar huisarts,
Dr Vandemoortel, de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis en
verzorgenden van Familiezorg mochten op haar welgemeende
erkentelijkheid rekenen.

"Bedankt, bedankt, bedank......" was haar herhaalde groet.
Moe, mémeé, wij bewaren in ons hart ontelbare liefdevolle herin-
neringen aan jou.

Samen met ons va of pépé, je sterke steun en toeverlaat in dit
leven, heb je ons een onvergetelijke warme thuis gegeven.

De familie dankt U voor uw biijken van deelneming.
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